@Mahkeme «sanıkların MHP'li oldukları belgelenmediği» 

gerekçesiyle MHP hakkında suç duyurusunda bulunmadı 


© Müdahil avukatlar, MHP hakkında suç duvurusunda bulunulması için Askeri Yargıtaya başvuracak 


© İdam ve müebbete mahkum olan sanıkların paniğe 

Kahramanmaras aid Begok yarn Mlini peas me 


İdama mahkumiyeti müebbete çevrildi. 
(Fotoğraf: AYDINLIK) 


© Hergün'ün «Beraat etti» dediği sanıklardan MHP Türkoğlu İlçe yöneticisi, müebbet hapse mahkum oldu 


ADANA (ÖZE! 

ÜZLERCE yurttaşın katlı 

delidiği ve MHP'nin kışku tıp elebaşılık yaptığı Kahraman Maraş katliamı davası sonuçlan dı, Katliamda yer alan sanıklar dan 22'si idam, 14'ü ise müebbet hapis cezasına çarptırıldılar, t Qam cezasına çarptırılan sanıklar ârasında, Motorcu Hoca adıyla tanınan ve katliam sırasında kışkırtıcılık ve cinayetlerde elebaşı-İk yapan MHP'li Mahmut Doğan da var, Bu arada MHP Türkoğlu İlçe Yöneticisi Mehmet Kızıldağ ve Pol-Bir'li polis Mehmet Fuat Şerement önce idam cezasına daha sonra da müebbet hapis ce- 
Zasına çarptırıldılar, Adana 1 
Nolu Sıkıyönetim Mahkemesihin, MHP'ye önemli bir darbe vuran ve mağdur Maraş halkının duygularını yansıtan bu kararı, memnunluk yarattı. 

Ancak, İstiklal Mahkemelerinden bu yana verilen en ağır ceza olmasına ve olaylar sırasında en önde yer alan birçok elebaşının idam ve müebbet cezasına çarptırılmış olmalarına rağmen, kişkırtıcı MHP elebaşılarının ceza- dan kurtulmuş olmaları da tepki yarattı. > 

Bu arada, Hergün gazetesinin bu kez de ceza yiyen sanıkları Komando korkudan bayıldı! 

lamaya çalışarak kendini kurça KARİ gözlendi. Ni- Yüzlerce yurttaşın katledildiği davanın sonuçları. açıklanırken idama malıkum oltekim, müebbet hapis cezasına duğunu öğrenen Ömer Kaval adlı komandonun ayakları birbirine dolaştı ve kençarptırıldığı halde, Hergün gaze- dini kaybetti. Fotoğrafta idam mahkumu Kaval baygınlık geçirdiği esnada jan- 

a (Devamı S. 6 Sü. 5'te) darmalar tarafından duruşma salonunda çıkarılırken görülüyor. 


ikiidamlık komandonun kaçırılmasıyla ilgili olarak 


Merkez Hukuk ira d i 

Masası ` PRET OR ki Bask u an | lime ee 

eski başkanı Ra Şi dia ai 


Abdulkadir Böcü, er Neşet Balbaşoğlu, 


er Rafet Maktad, er Mustafa Altın, Avu 

Erdem © «Soruşturma sırasında, a b ye Şenocak ülkücüleri kaçırmak a Ni P Askeri Mahkemesine sevkedildi. Mahkemeye 

amacıyla kurulmuş bir sevkedilenlerden Seyfettin Ercan ve Eraraniyor .. *., se i tuğrul Kılıç'ın dışındakiler tutuklandılar. 
orgutun varlığıyla $ Aynca > aa ilgili Şem en 

17 jenocak adlı ülkücünün arandığı öğrenil- 

ilgili deliller elde edildi» ai a) 


Kahramanmaraş'ta 1978'in son günlerinde MHP'lilerin saldırısı sonucu 125 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Daha sonra açılan davada katliama katılan sanıklar yargılandı. Ve sonuçta katliamda elinde silah olan ve bıçakla köylüsüne saldıranlardan 22'si idama mahkum oldu. 

22 İdam, 13 müebbetle sonuçlanan bu dava İstiklal Mahkemelerinden bu yana ilk defa bu kadar 
çok idam kararını içermektedir. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


CUMARTESİ 


9 


mn AĞUSTOS 1980 
BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, B RLEŞİN! 10 LIRA 


PE 7 d © Polis 


ie» Pazarlarından 
P Merkezindeki adam 2 (Polzar) 


Fa devam ediyor A İLE 


para aktarıldı 


MHP Ti kuyumcu 
CHP'li bakanlara y l ağırlığınca 

hane iiçin Dre, affan teklif etti 


milyonlarca lira para ayırmıştır, Jeen E 


Ali Yurtaslan'ın itirafının bugünkü bölümü, MİSK ile Ülkücü İşçi-EN ler Derneği ve Polis Pazarları arasındaki ilişkileri, CHP'li bakanların © Ülkü Ocakları hesabına MHP tarafından satın alınması teşebbüslerini açıklığa kavuşturuyor. 

kıraathaneler, Yurtaslan şöyle devam ediyor: (Devamı S. 6 Sü. 5'te) 


bilardo salonları açıldı 


ST CR İMESKİ 
AL | | Ñ N Kooperatifi: 

ÜGD mali kuruluşu 


gr HABER MERKEZİ sy k ` Lİ Yurtaslan itirafında İMESKİ adlı kooperatifin Ülkü Ocaklarına para sağlamak amacıyla açılmış bir yer olduğunu belirtiyor. Açı-İış konuşmasında Kooperatif Başkanı Doğan Binici kooperatif için şöyle diyordu: "Bugüne kadar sağladığımız başarı, sayıları sekizyüzel- 
(Devamı S. 6 Sü. 5'te) 


EN i ş f 
Ülkü Ocakları tarafından para sağlamak amaciyla kurulan yerlerden biri: İmeski MISK'in para 


Kooperatifi fiği kişi ve kuruluşlar 


gr ve WOM 


| arın: 
i EE ALİ Yurtaslan'ın itirafında é adı geçen MİSK Muhasebe 
1 si p e — + SS Müdürü Şükrü Dağdeviren'in 
na asa F F emesinin ve evinde yapılan aramada bulul didi İk belen bele $ nan ajanda da MİSK'inı pa X Ñ ra dağıttığı kişiler şöyle sıralanıyordıs 

, "Muzaffer Şahin, ülkücü İşçiler Derneği Ankara Şube- si Başkanı; Esat Bütün, Ankara ÜGD eski Başkanı, Mamak-Tepecik otobüsü katliamı (Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


Danıştay'ın bombalanması 


à 


438 —GAZIÇ 
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«Aşk yapmak» 

Eşşek gibi bir deyimdir. Fransızlardan İngilizlerden ödünç alınmış ve bir daha geri verilmemiştir, bu deyim yakışmıyor dilimize. 

"Faire L'amour"... 

"To make love"... 

Günlerden beri, bir valinin bu konuda açıklamalarına basın kancayı taktı. Basın haksız! 

Efendim vali yazık şunu demişmiş 

—Ter döktürmek gibi, sır döktürmek için kadın ajan sokuşturuyorum kuşku duyduğum çevrelere 

Ve bizim ya sidiler, sanki, Matahari-yi, ve büyük kadın ajanları, Samsun Valisi keşfetmişcesine, onu gagalayıp duru-- yorlar... O da "Valla da billa da öyle demedim" diye çırpınıyor. Bu dünyanın kuruluşu kadar eski bir yöntemdir, oysa, yalnız davul davul ilan edilmez. 

Ne Samsun Valisine, ne bizim ülkeye özgündür... Bıktık böyle La Palis gerçeklerini serip dökmeye... 

Yalnız ajan değil, dünyada büyük konukları ağırlamak ve rahatlatmak için, bu yöntemi tepe tepe kullanırlar... İster demir perde, ister ipek perde ülkeleri.. İster bağımsız ülkeler! 

Bir örnek 

Bari, ben bizden iki eski örnekle herkesi yatıştırayım. 
Ama yatışın. Öfkelenmeyin... 

Nuri Sait Paşa, Kral Faysal ve Abdülilahla, sarmaş dolaş yaşarken genç ve güzel bir dansöz, ki o zamanlar ona kimse, hizmetleri için, madalya takmayı düşünmüyordu, . bir gün Florya'da, Meki Sait Esen'e sığınmıştı. (Milletvekiliydi Meki Bey, DP'den) 

— Abey, beni koru... bunlar hep sadist diye.... 

O dansöz hanımı, gelen resmi konuklar nereden tanıyacaktı, eğer göreve davet edilmeseydi, son derece otoriter bir biçimde? Sonraları... bir de, Soekarno. gelmişti. O da büyük büyük bir konuktu. Büyük konuk şimdi, bir avuç toprak... 
ne öfkelenebilir, ne kaş çatabilir. Bizimkiler de çatmasın ve öfkelenmesin! 

Bu kez, nişan takılmaya layık, genç hanımın ismini unuttum... Ne olmuşsa olmuş, gece yarısı, don paça kızcağız atmıştı kendisini, setredici gecenin karanlıklarına. Aranıyordu, anarşist yuvası aranır gibi harıl harıl... 

Soekarnoya başkası teklif edilmişti ama o kesin reddetmişti. O da don paça, alesta, "Yalnız onu isterim, ille onu isterim" diye huysuzlanmıştı... bakın tersliğe. 

Dışişleri'nden o zaman, galiba Basın Sözcüsü, İsmail Soysal'a büyük dert anlatılmıştı, o da, çok ciddiye alır gibi görünmüş ve kahkahalarla gülmüştü gece yarısı! 

Düşünün, kaçan” bir kadın görevli... Alesta don paça bekleyen Soekarno... 

Dünya, bu dünya... Diyorum, ister demir perde gerisinde ola ister ipek perde... 

Artık demir perde neye diyorlarsa... İpek perde de neye!... 
Demir perde gerisinde, Tanialar, Marialar, Helenalar, göreve hazır... İpek perde gerisinde de, Colletteler, Marietteler, Claudineler... 

Zavallı Ordu Valisinin ne suçu var ki?... Ve niye, köhne dünyayı- yeniden keşfetmek işinize geliyor ki ve köhne dünyaya kızmak niye? Hepimiz o dünyanın bir parçası değil miyiz” 


OLAYLAR / SORUNLAR / GÖRÜŞLER 


ÇUBUK EMNİYET AMIRI KANUNSUZLUK İÇİNDEDİR 


Ankara İl Yönetim Kuru- 
TIKP lunun 4.10.1979 tarih ve 
47 sayılı kararı ile Çubuk'ta İlçe Örgütümüzün kurulmasına karar verilmiş ve ilçe örgütünün kuruluş bildirimi ve eklerinin 4.10.1979 tarihinde Çubuk Kaymakamlığına verilmesiyle örgütümüz tüzel kişilik kazanmış ve yasal olarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Ancak, Çubuk Kaymakamı Ferit Ünal ve Emniyet Amiri Orbay Turan, parti örgütümüzün kuruluşunu kabul etmemiş, valiliğe bildirmemiştir. 
Kendileriyle bu konuda yaptığımız görüşmede; gösterdiğimiz adresin parti faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli olmadığı, bu nedenle yeni bir adres göstermemizi istediler. Aynı zamanda yöneticilerin köylü olduğunu ve köyde oturduklarını bu duruma neden olarak gösterdiler. 

Parti olarak, bu isteğin yasal olmadığını bilmemize rağmen yeni bir adres gösterdik. Ancak Emniyet Amiri Orbay Turan, bu kez parti binası- nin sahibi olan Müslim Uzun'u tehdit ederek kendisine ait olan yerde TİKP diye bir partinin faaliyet yüütmediğine dair, tutanak imzalatmıştır. 


Turgut Şen 


Bu durum üzerine tekrar başka bir adres göstermek zorunda kaldık. Bu defa da parti binasının apatman dairesi olmadığını içindeki eşyaların yeni ve duvarlarının badanalı olmadığını ileri sürerek ilçe örgütümüzün kuruluşunu valiliğe bildirmemekte ve kurulmamış göstermekte direnmektedir. 

Çubuk Emniyet Amiri, tamamen taraflı ve keyfi bir tutum içindedir. 
Anayasa ve yasaları hiçe saymakta görevini kötüye kullanmaktadır. 

Anayasanın 56. maddesi siyasi partilerin serbestçe faaliyet yürütebileceklerini ve önceden izin almaksısın kurulacaklarını hükme bağlamıştır. Siyasi Partiler Kanunu Anayasanın bu maddesi hükmüne paralel olarak partilerin önceden izin almaksızın kurulacağını ve faaliyet serbestisini 3. 
maddesinde göstermektedir. 

Anayasa ve yasadaki açık hükümlere rağmen Çubuk Emniyet Amiri partimizin kuruluşunu engellemeye 


çalışmaktadır. Anayasa ve kanunları çiğneyerek görevini kötüye kullanan Emniyet Amiri parti binasının sahibi Müslim Uzun'u tehditle tutanak imzalatarak suç işlemektedir. 


Emniyet Amiri bu kanunsuz tutu- ` 


muna İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.6.1979 tarih ve TOP Ol. (a) ve 130420 sayılı genelgesini göstermektedir. öğrenebildigimiz kadarıyla bu genelge "Partilerin faaliyet göstereceklerini bildirdikleri adreslerin parti faaliyetlerine uygun olup olmadıkları yönünden denetlenmesini ve gerekli işlemlerin denetimden sonra yapılmasını" öngörmektedir. 

Genelge Anayasaya ve Siyasi Partiler Kanununa aykırıdır. Parti faaliyetlesini tamamen mülki amirlerin denetimine ve iznine bağlamaktadır. Uygulamada, Çubuk Emniyet Amirinin tutumunda olduğu gibi keyfiliğe yol açmaktadır. 

Birkere bir parti teşkilatının kuru- 


ruluşu için adres gösterilmesi ve bu adresin örgütün kurulduğu mülki birimde mevcut olması kuruluşun tamamlanması için yeterlidir. Bunun dışında aranacak her koşul, parti kuruluşunu izne tabi kılmak anlamını taşır. 


Bir parti binasının toplantı yapıp yapmamaya elverişli olup olmaması, binanın şehrin merkezinde bulunmaması vb. şartlar sadece o siyasi partiyi ilgilendirir. Çubuk Emniyet Amirinin, partimizin kullandığı binanın çok gösterişli olmasını isteyerek, kendilerince elverişsiz buldukları yerde faaliyet göstermesine gönüllerinin razı gelmediğini düşünsek bilebununparti örgütünün kurulmasına engel çıkarmaları için bir neden olmayacağı ortadadır. Benzeri. koşullar yerine getirilmediği için örgütün tamamlanmadığı ve bu yüzden İçişleri Bakanlığına bildirilmemesi sadece keyfilik ve mevcut yasaları yok saymaktır. Hiç bir idarecinin buna hakkı olmadığını ise izah etmek gereksizdir. 


Yöneticilerimizin köylü ve köyde oturmaları sorununa gelelim. Anlaşılan Sayın Emniyet Amiri, şimdiye 


kadar alışık olmadığı bir olayla karşı karşıyadır. Nasıl olur da köylülerden yönetici olur? Üstelik öyle kelli felli köylüler de değil, gördükleri insanlar! 
Öyle ya! Şimdiye kadar karşılaştığı birlikte olduğu parti yöneticilerine pek benzemiyorlar. Sayın Emniyet Amiri bu gerçeği kabullenmek zorundadırlar. Elbette ki, devrimci bir partinin yöneticileri işçilerden köylülerden oluşacaktır.  Nufusumuzun yüzde 60'nın köylerde oturduğu nasıl bir gerçekse, parti yöneticileri olmalarıda o kadar gerçektir. 

Sonuç olarak, bir yıldan beri Ana kara'da ilçe örgütlerimizin kuruluşunu tamamladıksilçe örgütleri kuruluş sırasında Çubuk'ta yetkililerin, bina | ların elverişsizliğini ve yöneticilerin köylü olduklarını öne sürerek süre li engelleriyle karşılaştık. Biz bunları sukünetle karşılayıp, istenen şeyleri gereksiz de olsa yerine getirdik. Ancak Çubuk Emniyet Amirinin engellemelerini yasaları bilmediğine değil, partimize karşı kasıtlı davrandığına yorumluyoruz. Yasalar açıktır. Kuruluşumuzu Çubuk Kaymakamlıgına yaptığımız bildirimle, parti örgütümüz kurulmuştur ve yasal olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugünkü koşullarda. parti binamız parti faaliyetlerimizin sürdürülmesine oldukça elverişlidir. Emniyet Amirinin bu açıdan endişelerinin yersiz olduğu kanısındayız. Ancak tamamen kanunsuzluk içindeolduğundan ve görevini kötüye kullandığından dolayı kendisi hakkında yasa) yollara başvurup idari soruşturma açılmasını isteyeceğiz. 


= 


Bakırköy 1. ci Icra Memurluğundan 


GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 979/3927 Es. 


Bir borçtanâdolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Bakırköy-Şenlik mahallesinin Florya Çiftliği mevkiinde kain 
79 pafta, 34 ada, 3 parsel sayılı ve 855 M2 miktarlı arsanın 
borçluya ait 1/2 hissesi Bakırköy 1.ci İcra Memurluğunda açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 

İmar Dur&hu: İstanbul Belediyesi Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğünün 22.4.1980 tarih ve 1623 sayılı imar durumu belgesinde: Bina yüksekliği 6,50 m. bina derinliği ençok 30 m. önbahçe, yanbahçe, arkabahçe mesafeleri 5.00" 
şer metre ve ayrık nizam şeklinde inşaata müsaade edilmektedir. 


. Gayrımenkulün Evsaf ve Kıymeti: Satılacak bahse konu gayrimenkul Bakırköy Şenlik mahallesi, Florya Çiftliği mevkiinde Orman sokaktan G: 17 sokağına saptıktan sonra 


sağ tarafta 3.cı parseli teşkil eden 79 pafta, 34 ada, 3 parsel 


sayılı ve B55 M2 yüzölçümlü ve üst, alt kısımlardaki iki yola cepheli etrafı meskun bulunan bir arsadır. Arsa dahilinde ekili veya dikili hiçbir şey mevcut değildir. Yalnız etrafta- ki bina inşaatlarından çıkan molozlarla kısmı azamisi dolmuş bir durumdadır. Btrafındaki binalarda elektrik ve su mev- 

” cuttur. İstasyona ve köyün merkezine oldukça uzak bir mesafede bulunmaktadır. Florya asfalt yoluna da takriben 500 m., bir mesafededir. Arsa hisseli ve hisse nispeti yarı yarıya olduğu için taksim cihetine gidildikte layıkı ile bir fayda temin edilemeyeceği için kıymet üzerinde etki yapmıştır. Gayrimenkulün mevkii, bilhassa imar durumu, köy merkezi ile istasyona oldukça uzakta bulunması ve kıymete müessir bütün hususlar gözönünde tutularak bugünkü emsal alım, satım rayicine göre arsanın M2'sine 2.000 liradan tamamı olan 
855 M2'sine bilirkişi tarafından (1.710.000.00.-) lira ve borçlunun satılacak olan 1/2 hissesine ise (855.000.00.-) lira kıymet takdir edilmiştir. 


Satış Şartları: 1—Birinci satış 15.9.980 Pazartesi günü saat 9:00-9.30 arasında Bakırköy 1.ci İcra Dairesinde yapılacaktır, bu artırmada da tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflarını da geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle vir bedelle alcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla aynı yerde 25.9.1980 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle ençok artırana ihale olunur. 

2— Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde yirmi günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İik.nun 133.cı maddesi gereğince fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve 7 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilme- si için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde istiyen alıcıya (10 TI. posta pulu gönderildiğinde) gönderilebilinecektir. 

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 979/3927 E. sayılı dosya numarasiyle Bakırköy 1.cı İcra Memurluğuna müracaatları ilan olunur. 6.8.1980 

(Basın:5777 - 1017) 


HALKIN 


SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


DERTLER BİTMEK TÜKENMEK BİLMİYOR 


TRT Genel 
Müdürlüğünün dikkatine 


Bizler Türkiye halkının bir parçası olarak, Moskova'nın saldırganlığını kınayarak Moskova' 


Uzun zamandan beri Pülümür ilçemizin sorunlarını yetkililere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına aktarıyoruz. Ne-yazık ki, yönetenler sağır sultanlığı bir türlü bırakmıyorlar. Kulaklarına tıkadıkları pamuğu şöyle bir çıkarıp halkın dertlerini dinlemiyorlar. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden acil meselelerde. bile bu 


vurdumdu. gi da yapılan olimpiyatları hükümet keğmekeştik sürüyü 


kadar Türkiye halkı da protesto etti. Fakat TRT herhalde kendi başına kral kesiliyor. Yahut da sizlere öyle emir veriliyor. Niçin derseniz! 

Bu ne biçim protesto etmek? 
Bir yandan protesto ediyorsunuz, sonra da TRT kameralarını yükleyip Moskova'ya gidiyor. 
Bıktık artık. Televizyonda Moskova Olimpiyatlarını seyretmekten. Televizyonu açıyoruz, bakıyorsun Moskova Olimpiyatları. 
Kapatacağımız zaman Moskova Olimpiyatları. Evet bıktık. 

Seyretmişken bir “şeye benzese. Orada bari hile yapılmasa. 
Çünkü orası Moskova. Bir bakmışsınız sporcular sahaya çıkıyor, sonra bir bakmışsınız Rus sporcuları kazanmış. Şaşıyorum. 

Tekrar Türkiye halkının bir ferdi olarak, siz Sayın TRT Genel Müdürü, yeter artık seyrettiğimiz. Hiç başka halkın birçok meselesini dile getirecek programlar yok mu? 

Saygılarımla. 


Ordu'dan Gürsel Genç 


Noter değil vergi 
- dairesi 


Son yıllarda bakanlıklara bağ lı kurumlar gibi Adalet Bakanlı gına bağlı noterlikler deceplerine havaya para indirmeye başladılar Noterlikler, avukat ve birtakım zengin kişilere 15 liradan foto- 


Çok sayın yet. ililer, belki bize de çok kızıyorlardır. Halkın dertlerini yazıyoruz diye. Ama önemi yok, vârsın kızsınlar, Biz çevremizin sorunlarını yazmak ve çözümler bulmak için daha da yazacağız. 


20 yıllık 
milli piyango 


satıcısı öldürüldü 


28 Temmuz 1980 gecesi saat 01.10 sıralarında 


halkı sahura kaldıran ve aynı zamanda gündüzleri milli piyango bileti satıcılığı yapan Feti Tek adındaki şahıs kimlikleri bilinmeyen 


kopiyi çekerlerken, halktan bir kişilerce 


kişiye 100 liradan çekmektedir- öldürüldü. 

ler, 5 20 yıldır geçimini milli „Makinanın harcadığı enerji piyango bileti satarak sağmiktarı 5 lira yapsın, Kağıt de- layan Feti Tek, 1341 Van 

sen o da tutsa tutsa 10 lira tutar, aye ? 

Toplam 15 lira tutar. 5 lirada kā- | doğumlu ve 6 çocuk barı olsun etti 20 lira, Halktan ah- sıydı. 

Mi e ia E A A Emniyet yetkilileri ola- iki noterci beyih cebine gidi- den k: klandığ or Bi ögren hye Singi | Yin neden Kayaklı 

şıkartıyor, bir imza 89 lira, Bir aray PEE EA 

imza gerisini siz düşünün artık. sında, Feti Tek'in son za-Bütün bu durumların gözönüne manlarda kaçakçılık ve 

ilmarak , noterliklerin . adil bir muhbirlik olaylarına karışşekilde işlemesini istiyoruz. tığı söylenmektedir 


Silifke'den bir öğrenci. 


Almanya’ yı çare bilip bir sürü masrafa girip gelmeyin 


Bugüne kadar, yani vize kararından daha önce buraya gelenler Alman ekonomisine büyük güç katıyordu. Neden derseniz, gelen iltica- 


cıları Alman işverenleri istediği yerde istediği ücretle çalıştırıyorlardı. 


Sosyal hakları verilmeden çalıştırılan ilticacılar, ancak kendini idare edecek kadar para alabiliyor. Almanlar tabii ki bu duruma seviniyorlar. Neden sevinmesinler ki Almanyalıların çalışmadığı işlerde Türkleri çalıştırıyorlar. Türk işçisi olsun, ilticacısı olsun, nasıl olursa olsun mecburen çalışacak. Şimdi ise şurası bir gerçek, iltica edenler büyük bir taşkınlık yarattılar. Bir de iş sahaları azaldı. Zaten ihtiyacı kadar alacağını aldı. 

Bugünden sonra gelenlere oturma izni veriyorlar,fakat çalışma izni vermiyorlar. Diyeceğim şu ki, Almanya'ya çare bilip gelmek isteyenler gelmesinler. Boşuna paranızı bir sürü masrafa.girip harcamayın. 
Saygılarımla. 

B.Almanya'dan A.S. 


Bir de şunu hatırlatmak isterim. Bu halk,devlete vergi veriyor, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canını veriyor. Ve de bugüne kadar AP, CHP gibi partilere oy da veriyordu. Peki devlete, vatana, parlamentoya karşı görevini yerine getiren bir halka karşı, yetkililer ve nevlet neden görevlerini yerine getirmesin? Veya neden hakkı olanı istemesin?, Buna kızmaya, hakkınız var mı? 

Geçenlerde Pülümür ilçemize bağlı Elmalı köyüne uğradık. 
Başta köy muhtarı olmak üzere, yaşlı-genç birçok köylüyle konuştuk, dertlerini dinledik. Yöre halkımızın çoğu gibi Elmalı köylüleri de dertliydiler. Yetkililer- den seçtikleri parlamenterlerden, hükümetten ve devrimcilik adına ortaya çıkıp da halka zarar veren maceracılardan (o yakınıyorlardı. 
Ayrıca CHP'nin hükümet olduğu halde halka el uzatamadığından da şikayetçiydiler. 

Elmalı köyü, Pülümür'ün Erzincan'a sınır olan köylerinden biridir. Köy, Erzincan-Tunceli il sınırını çizen Karasu ırmağının 2-2.5 km üstündeki düz bir arazi- de kurulmuştur. Köyün her tarafından sular akmakta olup, tarıma ve hayvancılığa elverişli bir yerdir. 

Ama bu güzel ve ülke ekonomisine büyük katkısı olabilecek Elmalı köyüne altyapı hizmetleri götürülemediğinden, geçmişte kalabalık bir yen olan bu köyde bugün sadece 25 hane kalmıştır. Ekonomik sorunlar ve partizanca davranışlar halkın başka yerlere göç etmesine neden olmuştur. Evet durum kısaca bu. 
Ama, Elmalıların çözelmesi gereken sorunları da var. İşte bu sorunlardan birkaç örnek. 

Elmah'ya 2-3 yıl önce bir ebe verilmişti. Ebe köyde bir süre kaldıktan sonra tayini çıkmış. 
Köye başka bir ebe de gelmemiş. Gelen ebenin Ankara'da dayısı olduğu için birkaç gün sonra tayinini çıkarmış. Ve iki yıl süreden beri herhangi bir sağlık görevlisi yok. Ameliyat geçirmiş yaşlı bir kadın "Ben ameliyat oldum, doktor bir sürü iğne verdi. Köyde iğne yapan kimse olmadığı için, o kadar para verdiğim iğneleri attım." diyordu, Ve inşaatına iki yıl önce başlanmış bir sağlık evi var. Sadece camı, çerçevesi, kapısı ve çatısı kalmış. 
Ama bu yıl ise geçen yılki gibi bekliyor. Mevsim gelip geçmek üzere olduğu halde herhangi bir çalışmaya başlanmış değil. Ayrıca 6 yıl önce yapılan köy yolu tamir edilip temizlenmediği için gerekli malzeme de getirilememekte. Ve köylüler gerek kışlık buğdaylarını gerekse hayvanları- 


nın yemlerini karşılamak için yollarının onarılmasını beklemektedirler. 


Elmalı'ya uğradığımız sırada köye elektrik verilmesi için étüd yapılıyordu. Fakat, köylüler bundan önce başlanılan işler yarıda bırakıldığı için haklı bir güvensizlik duyuyorlardı. "Belki biz öldükten sonra çocuklarımız gaz lambasından kurtulur"' diyerek güvensizliklerini dile getiriyorlardı. 

Sonuç olarak, Elmalı köyünün durumu bu. Elmalı'da insan canının, hayvan varlığının sağlığı ve korunması için önlem alınmalıdır. En başta yol, sağlık evi gibi acil sorunlarının çözümü için yetkililer derhal harekete geçme: lidirler. 

Ahmet Yaman 


Sudan bir bahaneyle işten atıldım 


Ceyhan'da bulunan Ali Ziver Karaçay'a ait AZK Şirketinde çalışmaktaydım. İşe başlaya- 


lı bir hafta olmuştu ki, şirketin idari şefi beni 


yanına çağırarak işime son verdiğini söyledi. 
Karşı çıktığımda sudan bir gerekçe göstererek 


başından savdı. 


Meğer işten atılmamın asıl nedeni işyerine “Aydınlık gazetesini götürmemmiş. Aydınlık“ #tan nasıl korkmasınlar. İşçiler 10 saat çalış- 


Eee... 


açlığa mahkum etmektedirler. Tatil yok. 80 
işçinin çalıştığı bir işyerinde sendika yok. 


İşveren ister mi ki, işçiler Aydınlık gazetesini okusunlar? Onlar ister mi ki, işçiler 


yarın öbürgün karşılarına çıkıp “Sendika iste- 


cektir. 


tırılmaktadırlar. Ayda 5-6 bin lira ile işçileri 


riz, 8 saatlik iş günü isteriz" desinler, Korksunlar, ama korktukları mutlaka başlarına gele- 


Ceyhan'dan A. KARATAŞ 


Fındık taban fiyatı karşısında üreticinin durumu ve Fiskobirlik in çıkmazı 


116 lira olarak saptanan fın- 
«dık taban fiyatı, üreticinin yüzünü güldürmediği gibi fındık üreticisi küçük çiftçi muaflık sınırının yükseltilmemesi sonucu hükümetçetüccarınkucağına itilmektedir. 

1979 yılında 50 lira olan fındık taban fiyatının 1980 yılı 110 
lira olarak saptanması fındık üreticileri tarafından yeterli bulunmamaktadır. Zorunlu tüketim maddelerine sürekli yapılmakta olan zamlar 1979 yılına oranla üreticinin alım gücünü düşürmektedir. Bu da fındık üreticilerinin memnuniyetsizliğini haklı kılmaktadır. 


Diğer yandan küçük çiftçi muafiyet sınırının artırılmama- 


sı, fındık üreticisinin Fiskobirlik’ 


ten ziyade fındığı, tüccara satmasına sebep olmaktadır. Fındığın 14.5 lira olduğu 1976 yılında 60.000 liraya yükseltilen küçük çiftçi muafiyet sınırından o zaman için 5 bin kg. iç fındık satan üretici yararlanabiliyordu. 
Bugün ise 500 kg. iç fındığın üzerindeki miktarlar gelir vergisi- ne tabi olmaktadır. Fiskobirlik tarafından kooperatifler aracılığı ile üye ve üye olmayan üreticiler- den alınan fındık için üreticiye ödenen miktarlar ilgili vergi dairelerine bildirilmekte, Dolayısıy- 


Orman Bakanlığı ve Trabzon Bölge Başmüdürlüğünün dikkatine 


Rize Pazar Orman Şube Müdürlüğüne bağlı Hemşin böl. 
gesinde çalışmakta olan bir dizi 61 plaka nolu orman kam. 
yonları resmi görev dışı işler yapmaktadırlar. 

Devletin resmi arabasıyla çalışan bu şöförler devletten maaş almamaktadırlar. Kendi özel otoları gibi, hareket etmek- 


tedirler 


Kantarlı bölgesinden Hemşin nahiyesine sivil kişilere her 


akşam kışlık odunları taşınmaktadır. Bir ikinci hususta, ev yaptıracak Hemşin'in ileri gelen özel kişilerine kum ve çakıl taşınmaktadır. Yine usta,mesai bitiminden. sonra çeşitli akşamlarda çeşitli köylere orman resmi kamyonlarıyla toplantılara gitmektedirler. 

Sayın yetkililer: 

Öğretmen Cemil Kızılaltıny ödün taşıtırken urman Ş0förüne para ödüyor mu? Devletin resmi arabasını. öğretmen Cemil Kızılaltıri'ın emrine kim tahsis etmiştir? Öğretmen Cemil Kızilaltın taşıdığı odunlar için ücret ödemiş midir? 

Kanunda ev yantıracak Özel kişilere kum ve çakıl taşıma yetkisini şöföre kim vermiştir? Ne karşılığında taşınmaktadır? 

Ormanın resmi kamyonlarıyla mesai bitimi, şahsi işlerinde kullanma yetkileri var mıdır? Mesai bitimi çeşitli insanlar: gezinti düzenleyebilirler mi? Ve bütün bunların yakıt parası kimden çıkmaktadır, 

Yurtsever bir vatandaş olarak yukarıda bahsedilen hususların incelenerek gereğinin yapılmasını arz ederim. 

i Trabzon'dan C.S.B 


ILAN 
“İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

ESAS NO:1978/246 

KARAR NO: 1980/237 


Davacı Hüseyin Hilmi Gemici tarafından davahlar 1—Mehmet Sadık Dadres, 2—Xazım Dadres, 3—Raziye Daveri, 4—Şebisteri Şahip Ebutalip aleyhlerine açılan tecavüzün men'i ve taşınmazın kal'i davasında: 

makimliğimizce müttehaz 253,5.1980 gün ve 1978/246 «sas 1980/ 


237 karar sayı İle tecavüzün men'ine, taşkın İnşaatın kal'ine karar verilmiştir. 


Davalıların adresleri meçhul olduğundan hükmü: arar VAM ği n ilanen tebliğine 


İlam tebliğe kaim olmak üzere bu ilanın neşir tarihinden 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 
(Basın: 5791 - 1014) 


la muafiyet sınırını aşanlara vergi daireleri tarafından vergi tahakkuk ettirilmektedir. Oysa tüccara satılan fındıklar için bu denetim olanağı mevcut olmadığından, maliyet sınırını yükseltmeyen hükümet tüccarın ekmeğine yağ sürmektedir. 


Diğer yandan üreticiye yatırdığı fındığın yüzde 50'si kadarı- nın tutarını güçlendirme kredisi olarak veren Fiskobirlik'in bu oranı yüzde 30'a düşürmesi kendisi için fındık alımında olumsuz rol oynayan diğer unsurdur. 


1979 yılı hesaplarını zararla 
kapatması beklenilen Fiskobirlik* in geçen yıla oranla daha az fındık alması beklenmektedir. 50' yi aşkın kooperatiflerde çalışan Fındık-İş Sendikasına, bağlı 5000'i aşkın işçinin haziran ayı maaşını bugüne kadar alamaması işçiler arasında huzursuzluk yaratırken, partizanca atamaları ve baskıları sürdüren Fiskobirlik yöneticileri toplu işçi çıkarma gibi sorumsuz davranışlarıyla yeni Tarişler yaratmaya doğru adım atmaktadır. 

Giresun'dan 


Yalçın Şimşek 


Komandolar 
Küçükyalı” da taktik değiştirdiler 


MHP'liler İstanbul'un çeşitli semtlerinde olduğu gibi Küçükyalı'da da uzun bir süredir Hergün gazetesini esnafları dolaşarak satıyorlar. Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdürünün öldürülmesinden önce çift kol halinde ellerinde Hergün gazeteleriyle dükkanları dolaşan komandolar, 10 
gün aradan sonra tekrar başladılar, Ama bu sefer masum bir şekilde. Hergün, değişik kişiler ellerine Hergün gazetelerini alarak esnafa satıyorlar. Böylece çevre- deki güvenlik kuvvetlerine gazete sattıklarının izlenimini vermeme- ye çalışıyorlar. İleride ise dükkkan sahiplerini abone yapacaklarım söylüyorlar. Abone olmamak bir dert değil. Abone olunca PTT'den rahatça sahte solcular Hergün okuyucularını tespit edebilirler ve cezalandırırlar. Zor yoluyla abone olan yurttaş bir yandan sahte solcularla, diğer yandan MHP'li komandoların tehdidi altında kalmaktadır. 

Bütün esnaflar, MHP'li komandolara ve sahte solcuların saldırılarına karşı seslerini yükseltmelidirler. Zafer Türkiye hal- 


kınındır. $ 
İstanbul'dan K.G 


Kıbrıs'ta toplumlararası 


BAYAŞ Basın Yayın A.Ş. 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazı İşleri Müdürü: 


adına sahibi ve 
Genel Yönetmen 


görüşmeler bugün başlıyor 


Ingiltere görüşmeleri başlatma kararından 


memnun olduğunu açıkladı 


DENKTAŞ 


KİPRİYANU 


Sezgin: ”Türkiye-Yugoslavya ilişkileri gelişiyor” 


ANKARA (ÖZEL) 
UGOSLAVYA'ya yaptığı üç günlük resmi ziyareti 

tamamlayan Maliye Bakanı İşmet Sezgin Türkiye'ye dönüşün- de verdiği demeçte Türkiye ile Yugoslavya arasındaki Ticaret hacminin 1980 yılında 100 milyon dolara çıkarılması konusunda görüşbirliğine varıldığını söyledi. 

Görüşmelerde, iki ülkeyi ilgilendiren ekonomik, sınai ve ticari konular üzerinde durduklarını belirten İsmet Sezgin şöyle dedi: 

"Türkiye ile Yugoslavya, bölgemizde ve Avrupa'da barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli iki denge unsurudur. Siyasal yönden bu denge unsuru niteliklerini korumals sı ve dünya barışı üzerindeki fonksiyonları görebilmeleri bakımından ekonomilerini de sağlam bir dayanağa oturtmak zorundadırlar. 

“Bunun için ülkelerimiz karşılıklı işbirliği ve dayanışma arzusu içinde ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeyi arzu etmektedir." 

Görüşmelerde, Türk TIR araçlarına yüksek ücret uygulanması konusunun da ele alındığını belirten Sezgin bu konuda anlaşmaya varıldığını söyledi. 

İsmet Sezgin, Yugoslavya'daki gayrimenkullerinin bedellerini alamayan Türk vatandaşları- nın haklarının verilmesi konusunda da anlaşma sağlandığını sözlerine ekledi. 


Begin, Mısır Dışişleri 
Bakanı Gali” ye çattı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

b Arabistan radyosuinun bildirdiğine göre, İsrail Başbakanı Menahem Begin, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'a gönderdiği mektupta, dişişleriyle görevli Devlet Bakanı Butros Gali'yi şiddetli bir dille eleştirdi. 

Daha Enver Sedat'ın eline geçmeden: İsrail basınına sızdırılan mektupta, Begin İİ 
“BM'de yaptığı konuşmada İsrail'e karşı düşmanca bir tutum takınmakla' suçladı ve Gali'nin “Afrika ülkelerini İsrail'le diplomatik ilişki kurmamaya teşvik ettiğini" söyledi. * 

Söz konusu mektubun Enver Sedat'ın eline geçmemesine neden olarak, Mısır Devlet Başkanı- nın Sina'da üç din için bir temel atma töreninde bulunması gösteriliyor. Ancak çeşitli Arap kaynakları Enver Sedat'ın bu mektubu 'almaktan özellikle kaçındığını belirtiyorlar. 

(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


ABD kimyasal silah kullananlara karşı soruşturma açılmasını istedi 


WASHİNGTON 
ENEVRE'de yapılmakta olan BM Genel Kurulu toplantısında konuşan ABD delegesi bölgesel çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığı yolundaki haberler üzerine, bu konuda uluslararası alanda soruşturma açılması gerektiğini belirtti. 
Amerikan delegesi, kimyasal silahların yeniden kullanılması- nın önlenmesi için bunün gerekli olduğunu belirterek Laos, Kaniboçya ve Afganistan olaylarının böyle bir sorüşlurma açılması için yeter'i olduğunu vurguladı. 
Taos'ta zehirli gaz kullanılması sonucu binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Amerikan delegesi, konferansta, bu 
konuyla ilgili olarak komitenin 4 
çalışma grubu kurduğunu sözlerine ekledi. 


Affatigato'nun açıklamasına göre Moro'yu"Zırhlı Tugaylar" ile faşist "Yeni Düzen" örgütü . kaçırarak öldürdü. 


—— 
Şaşırtıcı mi? | 


| 
| FFATİGATO'nun 
itirafı düşündü- 
| rücüdür. Benzerlerine 
ülkemizde de rastlanan bir olayı bütün çıplaklığıyla anlatmaktadır 
İtalyan tedhişçi, "Nerede hareket, orada 
İ bereket!", "Şiddet her şey, amaç hiç bir 
| şey" demektedir Kızıl 
| Tugaylar ve Yeni Düzen'ci tedhisçiler. Adı 
İ sağcı veya solcu diye 
| bilinsin, tedhişçinin amacı halk üzerinde korku, gerginlik ve ledirginlik yaratmaktır. 
Ancak, bu itiraf ll talya'daki veya dünyanın herhangi bir ülkel sindeki terörün gerçek 
| kaynaklarını açıklamak için yeterli değildir. Hatta şaşırtıcı bile olabilir. Kimilerinin sandığı gibi, şiddele 
| tapan birtakım toplum dışı kalmış genç- 
| ler, faşist veya .anar- 
| şist ideolojilerin kuy- 


ruğuna takılıp birtal kım eylemlere giriş- 
| mektedir. İtalya'da 
“Kızıl Tugayların" 


| Çekoslovakya ve Gü- 
(Devamı S. 6 Sü. 2'de) 


RE A 


İtalyan Faşist tedhişçi örgütünün lideri Marco A ffatigato 


Bologna sabotajcısı 
Marco Affatigato konuştu: 


«İtalya da Kızıl Tugaylar, faşistlerle eylem birliği içinde» 


HABER MERKEZİ 
IBRIS'taki Türk ve -Rum toplumlarının temsilcileri bugün Ledra Palas'ta bir araya gelerek yeniden görüşmelere başlayacaklar. Genel Sekreterin özel temsilcisinin girişimleri sonucu iki toplumun liderleri önceki gün görüşmeleri yeniden başlatacaklarını o açıklamışlardı. 
Bugün yapılacak toplantının daha çok törensel bir nitelik taşıyacağı, esas görüşmelerin ise eylül ortasında başlayacağı bildiriliyor. 


İngiltere hükümetinin, Kıbrıs konusundaki toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması kararını memnunlukla karşıladığı açıklandı. f 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Londra'da yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözülmesinin sadece Adadaki Türk ve Rum toplumlarının çıkarları açısından değil, aynı zamanda bölge barışı açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. 

Sözcü, İngiltere hükümetinin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın Kıbrıs sorununun çözümü konusunda harcadığı çabaları desteklemeye devam edeceğini de bildirdi. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
EÇTİĞİMİZ cumartesi günü Bologna'nın merkez gannda yapılan sabotaj sonucunda ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, bombayı istasyona yerleştirdiği öne sürülen faşist tedhişçi Marco Affatigato bütün Avrupa basınında ilgiyle karşılanan bir itiraf yayınladı: o Cenova'da çıkan "Cenova Günlüğü": gazetesinde -Affatigato ile yapılan bir ropörtajda faşist tedhişçi, "İtalya'da aşırı-sağcılarla, aşırı-solcu şiddet eylemcilerinin yoğun bir işbirliği içinde bulunduklarım' açıkladı. Affatigato itirafında şunları belirtti: "Kızıl Tugaylar Örgütü' nün aşırı-sağcı 'Yeni Düzen' örgütü ile üst seviyede ve düzenli ilişkisi vardır. 1978 yılının Mayıs ayında" eski Başbakan Aldo Moro'nun kaçırılıp öldürülmesi bu iki örgütün ortaklaşa aldığı bir karar sonucu gerçekleşmiştir.” 
Affatigato'nun verdiği bilgileri değerlendiren bazı gözlemciler, İtalya'da bir süredir hakim kılınmaya çalışılan "Gerginliği yoğunlaştırma stratejisinin" boylece açıklığa ‘kavuştuğunu ileri sürüyor. 
AFFATİGATO ALEYHİNDE 
DELİL YOK 
Öte yandan Fransız polisi ile işbirliği halinde olan İtalyan polisi, Bologna sabotajının başfaili olarak tanıtılan Affatigato'yu Güney Fransa'da, Nice kentinde yakaladı. Ancak yapılan soruşturma sonucunda, Affatigato sabotajın yapıldığı cumartesi günü Nice'de olduğunu 12 görgü tanığına dayanarak kanıtladı. İlk polis raporlarında Affatigato'nün sabotaj günü elinde bir bavulla 


(Devamı S. Ë Sü, 2'de) 


Haber ve Makalelerden 
Sorumlu Müdüru.—.——— 


Müessese Müdürü: 


MEHMET ATABERK 
S.AYDOGAN 


O.GURHAN 
ERTÜR 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğluylstanbul, : 

Tel: 26 52 44 26 42 93 İdare Tel: 26 
6178 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri, Baski: İst. Güntur, Dağıtimı, GAMEDA 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8 Kızılay. Tel; 25 38 69 
İZMİR: özgüler İşhanı 452. Sok. 25/3 Konak: Tel: 13 10 90 -25 25 54 f TRABZON:Cumhuriyet Mah, Kasım Sok.27/10Te:390 DİYARBAKIR: Beyazıt Işhanı Kat: 3 No: 30 Dörtyol 
Tel: 38 57 ADANA KızılayCad.104 Sok.No: 23 Tel: 103 42 


ILAN TARIFESI-ABO 


yanı 4000 TL, 8 hariç diğer sayfalar wn 
L, 8, sayfa st/cm 1000TL. Renkli st/em 1700 
lenme, ölim st/5 cm 2000 TL, Küçük. 


` Baslik 
900 T 


TL, Doğum, evi ilanlar kelim'esi 
ABONE; Yurtici 3 aylık 900 TL. 6 aylık 1800 TL. | 
1 yılık 3600 TL. Yurtdışı 3 aylık 1125 TL, 6 aylik 

2250 Ti., 1 yıllik4900 TL. Dış Ülkeler için pusta Ge- -- 


Ireti alınır, 4 


İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi kliniklerinde çalışari sağlık emekçileri uyarı direnişinin yanında yemekleri de boykot ettiler. (Yanda).Acil hastaların ve servislerdeki hastaların bakımı yapıldı. 
(Üstte) (Fotoğraf: AYDINLIK) 


«DİRENİŞİMİZ HALKA KARŞI DEĞİLDİR» 


Sağlık emekcileri, yurt çapında uyarı direnişi yaptı 


e Hastanelerde acil vakalar dışında hizmetler durdu 


HABER MERKEZİ 
AĞLIK “Bâğlondiitir > yan ödemelerin kaldırılması ve tam süre ödenekleri ile maaşlarn birlikte vergilendirilmesini protesto amacıyla Türk Tabipler Birliği Temsilciler Toplantısında kararlaştırılan bir günlük uyarı direnişi ülke çapında uygulandı. 

Sabahtan itibaren hastanelerde sağlık personeli direnişe başlayarak servislerde yatan hastalar ve acil vakalardışında muayenelere 'girmediler. Direnişe katılan sağlık personeli, bazı çevreler tarafından «yayılan: asılsız söylentileri yalanlayarak, direnişlerinin halka karşı olmadığını belirttiler. Direnişlerinin sadece maddi haklar ve kısa vadeli talepleri içermediğini söyleyen sağlık emekçileri taleplerini şöy- 

(Devam: 8. 6 Sü, 2'de) 


Generaller arasındaki tayinler 11 Ağustosta açıklanıyor 


g Aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı ve iki Ordu Komutanı da bulunan 31 General ve 173 Albay emekliye sevk edildi. 


ANKARA (ÖZEL) 
EÇEN pazartesi gününden beri çalışmalarını sürdüren Yüksek Askeri Şura'nın çalışmaları sonucunda emekliye sevk edilen General ve Amiraller belli oldu. 
Atamalarla ilgili kararların ise 11 
Ağustos Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi. 
Yüksek Askeri Şura'nın önceki gün sonuçlanan çalışmaları (Devamı S. 6 Sü, 1'de) 


Fatih” te kahveci, 
Kadıköy” de mobilyacı öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
STANBUL Fatih'te 9 sayıh kıraathanenin sahibi Sabahattin Yardımcı kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Yardımcı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. Yetkililer olay yerinde boş bir mermi kovanı buldular. 
KADIKÖY'DE BİR 
MOBİLYACI ÖLDÜRÜLDÜ 
İstanbul Kadıköy Fikirtepe Volkan . Sokakta "İslami Hareket" adlı gazeteyi satan İktisat Fakültesi öğrencisi Ahmet Ali Koç, Mobilyacı Ahmet Şimşek ve Recep Sucu adlı kişiler silahh saldırıya uğradılar. Sözkonusu kişiler olayda yaralandılar. SSK Hastanesinde tedavi altına alınan yaralardan Recep Sucu kurtarilamayarak öldü; 


. (Devamı 5. 6 Sü, 3'te) 


oldur 


Tunceli provokasyonunun altından da bunlar çıktı g 


Pertek te karakolu Dev-Solcular bastı! 


@Saldırganların başını, daha önce devrimci Ali Riza Koşar'ı öldüren Gavur Ali Çekti. 


TUNCELİ (ÖZEL) 

EÇTİĞİMİZ 27 Temmuz akşamı, Tunceli Pertek İlçesine bağlı Derebucağı Karakolunu basarak, bir jandarma erini öldüren ve karakolda bulunan silah ve mermileri alarak kaçanların Dw-Yol'cular olduğu belirlendi. Karakol basma olayını planlayan ve 


Pazar'ın çay üreticileri, hükümetin, uyguladığı 


sorunisuz ve yanlış politika ile yörenin tek 


geçim kaynağı olan çay üretimini çıkmaza soktuğunu söylüyorlar. Yanda TİKP Pazar İlçe 


Başkanı İbrahim Aydın. 


BAYRAM GELDİ, ÇAY ÜRETİCİLERİNİN ALACAKLARINDAN SES YOK Gay üreticileri, alacakları için protesto mitingi yapıyor 


, uygulayanında Dev-Solcu şeflerden gün olduğu ortaya çıktı. 


Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz 27 Temmuz akşamı iftar saatinde sayıları yaklaşık 10'u bulan'bir grup terörist karakolu basmış bir jandarma erini vurmuş ve karakoldaki silahlara el koyarak kaçmışlardı. Olaydan hemen sonra, çevrede geniş çaplı bir operasyona girişilmiş ve birçok insan günlerce gözaltında tutupmuştu. 45 yıldan bu yana Tur 

(Devamı S. 6 Sü. 3'te) 


@TİKP Pazar İlçe Başkanı, tüm Pazarlıları mitinge katıl- , maya çağırdı. 


RİZE (ÖZEL) 
yan Pazar ilçesinde çay üreticisi köylüler, hü-, kümetin çay paralarını zamanında ödememesini protesto için bir açık hava toplantısı yapıyorlar. 
TİKP Pazar İlçe Yönetiminin düzenlediği açık hava toplantısı pazar günü yapılacak. 
Hükümetlerin uyguladığı sorumsuz ve yanlış politikalar yüzünden yörenin tek geçim kaynağı olan çay üretiminin çıkmaza girdiğini belirten Pazarlılar, bu konuda gazetemize şunları söylediler: $ 
"1979 çay ürünü alacaklarımız 1980 yılının haziran ayında ancak ödendi. Bu yıl ise, birinci ve ikinci sürgün çay paralarını 


(Devamı S. 6 Sü. 1'de) 


Ali Ak- 


Aydınlık ] 


zik günlerini başlatma düdi 


mayacaksınız. 


/bu köseden../ 
/bu köseden..? 
MM YİL 
1 Ağustosta başlayan 
«Askeri Harekat» ve 'perşembeye olacak «Devrim» 


Hasan San 


Son günlerde Tunceli'ye yönelik tertiplere hız verildi. Çeşitli çevreler, tarafından bir propaganda hareketi başlatıldı. 
Bu taraflardân biri olan Hürriyet, gazetesi 1 Ağustos 1380 hayali yayınlarıyla "Doğuda yargıçlar ayağa kalktı, Tunceli'de asl:eri harekat başladı" gibi yayınlar yaparken bazı gruplar da “Herkes birkaç günlük yiyeceğini alsın, mücadeleyi başlatıyoruz. Devrimciler birleşti, perşembeye devrim olacak" gibi, propagandaya başladılar. Anlaşılan Tunceli son yılların en na- i yaşıyor. Taraflar sahada hazır. Hakemin maçı ünü bekliyorlar. Eğer hakem halk düşmanıysa 

durum hiç de iç açıcı değildir. Hürriyet'in bu yayınının amacı belli. O, kendisine göre bir hesap içindedir. Zaten Tunceli halkı da Hürriyet'e karşı sesini yükseltti. Bu yayını protesto etti. Bu sesler basınımızda yankısını buldu. 

Bizim asıl diyeceklerimiz "perşembeye devrim olacak" diyenleredir. Bu içi boş laflar neden sarfediliyor? Gayeleri nedir? Bize kalırsa Hürriyet'in yayınını takip eden devrimcilik" kılıfı altında yapılan bu propagandanın Tunceli halkı açısından düşündürücü yanları büyük. 'Perşembeye devrim olacak' lafını bir yaşındaki bir çocuğa anlatsan adama güler. Çünkü bu günkü şartlarda görünürde böyle bir durum yok. Mesele bu kadar çıplaklığıyla ortadayken, böyle bir hedef koymak saçmalık ve cinayettir. O halde yapılmak istenen nedir? Birincisi Hürriyet'in 1 Ağustos 1980 günlü yayınına yön veren çevrelerin yaptığı hesaba devrimcilik adına yardımcı olmak, ikincisi Tunceli halkının ağrımayan başını ağrıtmak ve halk üzerindeki baskıların artmasına zemin hazırlamak. Üçüncüsü “Tunceli'de pasaportların sorulduğu bayrağın çekilmediği" yalanını sakız gibi çiğneyen Türkeş'e yeni sakızlar çiğnettirmek. Açıktır ki "Perşembeye devrim olacak" gibi laf kalabalığı ile bazıeylemlere-ki bizim açımızdan provokatif eylemlerdir- girişmek Tunceli halkına bu özetlediğimiz sonuçları reva görmektir. Bu halktan yana olmak ilkesine ters düşer. Devrimcilik yerine karşı-devrimcilik yapılmış olunur. O halde devrimcilik iddiasıyla ortaya çıkan bu gençler neden yanlış bir yol tutturmuş gidiyorlar? Ne zaman halka karşı bir sorumluluk duyacaklardır? Neden Tunceli halkının tasvip etmediği eylemleri yapıyorlar? Tunceli halkının düşüncelerini, önerilerini neden dikkate almayıp, halktan kopuk hareket ediyorlar? Halktan kopuk hareketle bir şey yapmayacaklarını bilmiyorlar mı? Bu saydıklarımızın hepsini biliyorlar. Fakat adamların artık halk diye bir meselesi kalmamış. Yanlış siyasetler kafaları o kadar şartlandırmış ki, halkı düşünmek kimin neyine? Sorumsuzluklarıyla Tunceli halkının az da olsa başını ağrıtacaklardır. Ama asıl peşlerinden sürükledikleri devrimci potansiyeli heder edeceklerdir. Zaten yer yer de devrimci potansiyeli heder ettiler. Öyle bir heder etme ki bu bir daha akıllarını başlarına toplamamaktadırlar, Bu insanlara 

» önerimiz birazcık düşünsünler. Kendi kilolarını ve karşılarındakilerin kilolarını da bir tartarlarsa iyi yaparlar. Sizin "'Perşembeye devrim yapmanız" bir hikayedir. Ama Tunceli'de askeri operasyonların yapılması için bu gibi ön propagandalar yapılıyor. Dikkat edin kimse sizi Tunceli halkına karşı bir köprü olarak kullanmasın. Aksi halde sorumluluktan kurtula- 


Bu arada görevlileri de uyarmak istiyoruz. Tunceli halkı bazı sorumsuz kişilerin yaptığı maceracı eylemlere karşıdır. 
Bu sorumsuzlar yüzünden kimse Tunceli halkına baskı uygulama hakkını kendinde görmesin. Eğer bu kafada olanlar varsa, büyük bir yanılgı içindedirler. Anarşiyi önlemek adı altında gittikçe anarşiyi çoğaltmış»olurlar. 


TEKİRDAĞ VALİLİĞİNDEN BAYINDIRLIK FAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MODÜRLÜĞÜNÜN 
Teirdeağ Lise Pansiyon binas: (200 oğ ) ikmal inşaatı 527 
1 anuna göre 1982 yılına tari olarak, 2430 seyin kanun hüküm- 
göre kapalı zarf usulü io sksittmeys könu-muştur. 


#-İşin keşif bedeli (19.694.108.—) liradır. 


3— Eksiltme Tekirdağ Hükümet konağında Bayındırlık Müdürlüğü odasında il ihale komisyonunda 5.9.1980 Cuma günü saat 


(15.00)'de yapılacaktır.- 


4— Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlü- 


ğünde görülebilir. 


S— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) (590.823,—) liralık geçici teminatını, 


b) 1980 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 

Cc) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, Sermaye ve kredi olanaklarını gösterir mali durum bildirisi, Teknik Personel bildirisi, Taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları işin keşif bedeli kadar (C) grubun- 


dan müteahhitlik karnesini ibraz sureti ile, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları iştirak belgesini teklif ile birlikte zarfa koyma- 


ları lazımdır. 


6— İstekliler teklif mektuplarını 5. 9.1980 Cuma günü saat (14.00)'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlı- 


ğına vereceklerdir. 


7— İştirak belgesi alınması için son müracaat tarihi 1.9.1980 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez, Keyfiyet ilan olunur. 


İNŞAAT İLANI 


(Basın: 19241-1013) 


SAKARYA DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN 8.942.597 .- TL. keşif bedelli Sakarya D.M.M. Akademisi muhtelif yapı inşaatları işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince 


kapalı Zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 


Eksiltme, Sakarya D.M,M. Akademisi Başkanlık Odasında 26 
Ağustos 1980 salı günü saat 15.30'da İhale Komisyonunca yapılacaktır. Şartname ve ihale dosyası her gün mesai saatlerinde Akade- 


mi Başkanlığında görülebilir. 


Eksiltmeye girebilmek için, Isteklilerin 1- 268.278.— TL tutarlı geçici teminatı, 2- 1980 yılına ait Ticaret Odası Belgesini, 


3- Müracaat dilekçesi ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirti- 


lenve usulüne göre hazırlanmış 


3. 1—Plan ve techizat beyannamesini, 3.2—Teknik personel beyannamesini, 


3.3—Taahhüd beyannamesini, 


3.4—Sermaye ve kredi imkanlarını bildirir Mali Durum Bildiri ve Banka Referans Mektubu (Örnek 2 ve 2a'ya göre) 

3.5—EnN az bu işin keşif bedeli kadar (C) gurubu Müteahhidlik karnesinin aslı veya noterden tasdikli suretini ibraz etmek suretiyle; en son 22/Ağustos/1980 tarihine rastlayan Cuma günü mesai saati sonuna kadar Sakarya Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla alacakları Yeterlik Belgesini bir zarfa koyup 2490 sayılı Kanunun 32. 
maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarına ihale saatin- den (1) bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır, Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatların kabul 


edilmiyeceği ilan olunur. 


(Basın: 19281 - 1018) 


MENKULÜN SATIŞ İLANI 
Beyoğlu 1. İcra Memurluğundan 


1980/726 Tal. 


Bir borçtan dolayı satışına karar verilen 95.000.-TL muhammen bedelli 44 47 49 numaralı telefon ve 30.000.-TL muhammen bedelli 


hashı marka radyo televizyon satışa çıkarılmıştır. 1. açık arttır-A 25.8.1980 pazartesi günü Karaköy Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han kat 2 No:214 adresinde, telefon saat 11.45-12.00 arasında diğer menkul malda saat 12.15-12.30 arasında %79 'ine istekli çıktığında satılacak, o gün muhammen bedelin %-75'iñe istekli çikmadığında 2. arttırması 26.7.1980 salı günü aynı yer ve saatlerde yapılacak ve ençok pey sürene ihale edilecektir. Alıcıların mahallinde 


memuruna müracaatları ilan olunur. 


(Basın: 5787 - 1016) 


Krizin en önemli belirtisi: 


ABD'DE İŞSİZLİK BÜYÜYO 


© Çalışma 
Bakanlığının 
Mayıs 1978 
verilerine göre işten çıkartılan 
675 işçi var 


Ekonomide bunalım derinleştikçe, işsizlik sorunu da hızla artıyor. Bordrolarda -ödenen miktar azalırken, işsiz insan sayısındaki artış da 1974-1975 bunalımına göre daha ciddi *görünüyor. Bunalımın sonunu müjdeleyebilecek hiç bir belirti yok. 
Ancak üretimdeki yavaşlamanın etkisi her bölge ve her işyerinde de aynı değil. Genel karamsarlığın ortasında, birkaç olumlu ışık görünüyor. 

Genel durum kötü. Çalışma Bakanlığının Mayıs 1978 verilerine göre, işten çıkartılan veya işten atılan 675 bin işçi daha işsizlik sigortasına başvurmuş. Bu rakamın 1979 yılının aynı döneminde 349 bin olduğu gözönüne alınırsa, gelişmenin vahim yönü daha kolay görülüyor. 

İşçi arayanların verdikleri ilanlarda görülen yüzde 16 oranındaki gerilemede karanlık tabloyu büsbütün karartıyor. 


OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNDE 
KRİZ DERİNLEŞİYOR 


İç pazarda azalan otomobil satışları, Great Lakes ve Michigan yörelerindeki otomobil üretim kesiminde işsizliğin çığ gibi büyümesine yol açıyor ve bütün bölge halkı gerileyişten çok hızlı etkileniyor. 

Michigan'da işsizlik oranı nisanda ulaştığı yüzde 12.4,'lük seviyesinin de hızla yukarısına tırmanıyor. Otomobil işçileri fabrikanın sağladığı çeşitli işsizlik yardımlarından yararlanırken, endüstri kolunda işten çıkarılmış binlerce beyaz yakalı işçi bu yardımlardan yararlanamıyor. 

Perakendeciler, hizmet işyerleri zarar etmeye başlıyorlar. 
Otomotiv ve inşaat sektöründeki gerileme, demir-çelik üretiminde de önemli düşüşlere yol açıyor. 
Pennsylvania yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu nedenle işten, çıkarılan işçilerin sayısı, 1974-1975 bunalımında çıkarılanların kat kat üstünde. 

Başka yerlerde geleneksel yöresel gelişmeler tersine dönüyor. 
Daha önceki başaşağı gidişlerde, New England'ın eski tekstil ve ayakkabı sektörleri ağır kayıplar verirlerdi. Ve Güneydoğu yöresinde hızla gelişen, canlı, yeni endüstrilerdekiler ise kendilerini bunalımdan etkilenmez görürlerdi. Bu defa, New-E ıgland ekonomisi ayakta dururken Güneydoğu bunalımının acısını hissediyor. Çoğu, savunma silahı üreten fabrikalara parça yapan ileri teknolojiye dayalı elektronik fabrikaların hızla büyümesi, bölge ekonomisinin ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Ülkedeki işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 1.2 artarken, bu yöredeki gerileme bir yıl öncesine göre yüzde 0.3. 

Bu arada Güneydeki hızlı gelişmenin kaynağı olan tekstil sanayi, bu sefer sorunların kaynağını teşkil ediyor. İnşaat sektöründeki düşüş ve otomobil satışlarındaki gerileyişle beraber, yöredeki sorun halı fabrikaları- nın halı satamamasıyla başladı. 
Şimdi zafiyet tekstil ve tekstil ipliği üretim tesisleri aracılığıyla yayılıp, “fabrikaların kapıya kilit asması ve işçi çıkarmasıyla sonuçlandı. Yörenin otomobil üretimi ve kereste işletmeleri de kötü yara alanlar arasında, 


| İşyeriz 

| Amerikan Motors 

Ford Motors 

| General Electric 
| Virginia Electric Power 
l 


Conrail 

Commins Engine 
Tyrone Hydrolics 
Sahklee- 

International Hervester 
Haover Üniversal 


İŞSİZLİK BİRÇOK EYALETİ 
ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR 


Eğer işsizlik bu hızla artmaya devam ederse, ülkenin işsizlik sigortası sistemi tarihinde görülmemiş bir mali krizin içine yuvarlanacak. 1985 yılında Sosyal Güvenlik Anlaşmasıyla ilk olarak kurulan sistem, bugüne kadar gelişme''dönemlerinde elde ettiği fazlalarla, işlerin başaşağı gitti- 


“ği ve sıkıntımır ‘arttığı dönem- ` 


lerde doğan âçıkları karşılayabiliyordu. 1974-1975 yıllarında ortaya çıkan derin bunalımın sonucu, sistem ağır bir kanama geçirmiş ve henüz kendini toplamaya başlaruıştı ki, bugiin yeniden derinleşen buhran işsizlik sigortası sistemine ağır bir darbe daha indirdi. Gerçekte federal 

devletin işsizlik sigorta vakfının 
halen hazineye borcu tam 12 


BİR HAFTA İÇİNDE İŞTEN ÇIKARILANLAR \ 


Sayı: 
7.150 


RE S 


milyar dolar. 


Eyaletlerdę kurulu işsizlik sigorta vakıfları da giderek daha büyük sıkıntı içine yuvarlanıyorlar. Şu anda yaklaşık 12 eyale- te ilaveten Virgin Islands, Puerta Rica ve Columbia kesiminin federal hükümete borcu 4.4 milyar dolar. 25:eyaletin»parasız kalarak bir-iki yıl önce 1 milyarlık rekor, düzeye, ulaşıldığı hatırlar, nırsa, gelişmenin vehameti daha kolay görülür. 


Pennsylvania 1.5 milyar dolar İllinois 947 milyon dolar, New Jersey 602 milyar dolar, Connecticut 371 milyon dolar, Michigan 330 milyon dolar borçla en önde giden 5 eyalet. 


Oysa, herşey henüz yeni baş- 


lıyor. Yılın başında yalnız Alas- ka, New Jersey ve Puerta Rico 


@ Eğer işsizlik hızla artmaya devam ederse, ülkenin işsizlik sigortası sistemi mali bir krizin içine yuvarlanacak 


yardım alabilmek için gereken yükseklikte işsiz oranına sahiptiler. Yılbaşından bu yana dokuz eyalet daha genişletilmiş yardım programına dahil oldu. Eğer işsizlik sigortası kapsamına girenlerin sayısı buhızla artmaya devam ederse, yıl sonuna kadar genişletilmiş, yardım programı- nın bütün ülkeye uygulanması 


zonik hale gelecektir; — * İ z 


ji E kud i 

Kısa vadede Yardım, artan işsizlerin mali sıkıntısına destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonominin istikrar kazanması. için de gerekeni sağlayacaktır. Uzun vadede ise yük, otomatik olarak artan vergiler yoluyla işverenlerin sırtına binecektir. Yükselen ekonomik gerileyiş şartlarında ise bunun daha zor sonuçlara yol açma ihtimali - büyüktür. 


© İç pazarda azalan otomobil satışları üretim kesiminde 


işsizliğin çığ gibi b 


üyümesine yol açıyor 


ve bütün bölge halkı gerileyişten çok hızlı etkileniyor 


| Türkiye'de yükselen buhranınbir ayağı 
Batıda derinleşen ekonomik krizdir 


MEHMET BETİL 


| 

| 

| 

| 

| Türkiye'deki ekonomik buhran, CHP'ye 

| göre, artan petrol fiyatları ile onun sonuçları 

| ve bu değişikliğe ayak uyduramayan AP hükümetlerinin siyasetinden, AP'ye göre de 

i CHP'nin 1977-1979 dönemindeki tutumun- 

| 

| 

| 


dan kaynaklanıyor. Buhranın 


teşhisi yerleştiren tahliller doğru mudur? 


Petrol fiyatlarındaki artış 


son aylarında meydana gelmiş ve Türkiye ekonomisini, ekonomi dışa bağımlı olduğu için etkilemiştir. Bu bir gerçektir. Ancak, ekonomik buhranın petrol fiyatlarındaki artıştan çok önce 1971 yılında başladığını gösteren sayısız olgu vardır. Bunlardan yalnız ikisi gözleri açmak 
için yeterlidir. Birinci, 1960 yılından 1970 
yılma kadar yüzde 10'un altında seyreden 


Türkiye'deki 


fiyat artışları ilk olarak 1971 


da yükselmeye devam etmiştir. 


ren kazanmıştır. 
AP'nin değişikliği gözardı 


(2211 


15'in üstüne çıkmış ve daha sonraki yıllarda 


İkincisi, dış ticaret açığının, dış ticaret hacmine oranı, yüzde 25'lik seviyenin üstünde teşekkül etme karakterini 1971'den itiba- 


. ise en azından tutarsızdır. Çünkü, Türkiye' yi küçük Amerika yapmak isteyenler, bu zihniyet iflas edinceye kadar aynı yolu izleyeceklerdi. AP'de izlemiştir ve hâlâ izlemeye devam ediyor. Bu zil mıyetin özünde de her bakımdan bir büyük güce dayanmayı esas almak yatıyor. Mali kaynak yoksa, baxç almak. Teknoloji yok ve yetersiz ise, geliştirmeyi değil, bir daha, bir daha satın almayı yeğlemek: Kendi bilim- adamlarını değil, esas olarak IMF'yi. dinlemek. Bu tutuma ilişkin örneklerden binlercesini sıralamak mümkündür. AP bu zihniyetin temsilcisidir. 
Ve 1973'den itibaren de ortaya çıkan yeni 


tır. 


kaynağına bu 


1973 yılının 


CHP'nin hatalı 


ret açıklarının 


yılında yüzde 


durumu bu zihniyete uygun olarak ele almış- 


yi 

| 

| 

| 

| 

| 

CHP'nin 1977-1979'da izlediği ekonomi | 

politikası, kendi gücüne güvenme açısındap | AP'nin siyasetinin aynısıdır. CHP iktisadi 

meselelerde de Moskova'nın yönlendirdiği | 

maceracılara ipleri teslim ettiği ve akıldane- | 

lerini bunlar arasından seçtiği için, devral- l dığı enkazı onarmak bir yana, yıkıntı haline 

getirip teslim etmiştir. Fiyat artışlarının ilk | 

olarak yüzde 50'yi aştığı ve Türkiye'nin vur- | 

guncu ve spekülatör cenneti haline geldiği | 

dönem CHP'nin hükümette olduğu 1978 | 

1979 yıllarıdır. Ancak gerek AP gerekse | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


siyasetleri Türkiye'de 1971' 


lerden bu yana yükselen buhranın sebebini açıklamaya yetmiyor. Çünkü benžer şekilde fiyat artışları üretim gerilemeleri, dış tica- 


hızlı artışı, çoğalan işsizlik, 


ABD'nin kendi ekonomisinde ve nüfuz alanında olan birçok ülkede bu tarihlerdi. ++ibaren ortaya çıkıyor. Ve düzelmek bir yana, 


bu konulardaki olumsuz gelişmelerden buh- 


ettiği iddiası önemli ölçüde 


ney Kore, işte Brezilya ve diğerleri. 
AP ve CHP'nin birbirlerini karşılıklı suçlamayı bir yana bırakmaları ve kulaklarının . duymasını engelleyen kulak pasını temizlemeleri, gözlerinin görmesini zorlaştıran gözlük camlarını değiştirmeleri, koku alma hissini körelten burun etini aldırmaları, yüzergezer fikir, tahlil teşhisleri bir yana bırakmaları ve dünyada: gerçekten olup biteni izlemeleri gerekiyor. 
Tabii Türkiye'deki ekonomik buhranı kaynağını doğru tahlil. teşhis etmek ve halkın sorunlarını halletmek istivorlarsa... 


ranın daha henüz dip noktasına bile ulaşmadığı ve derinleştiği anlaşılıyor. Yukarıda- ki yazı ABD'deki olumsuz gelişmeye işaret etmektedir. Öte yandan, ABD'nin nüfuz alanı altındaki ülkelerde 


iktisadi zelzeleden etkilenmektedirler. İşte Gü- 


K. 


Ağustos 1980 


| TAnarşinin tek merkezinin 


eşkali basına dağıtıldı 


Anarşi ve terörün Tek Merkezinin, Mümtaz Soysal ve Ta- ha Akyol gibi görgü tanıklarının tarifleri üzerine polis ressamları tarafından çizilen resmidir, 


HAKEMEBAK 


43 ülkenin boykot ettiği 
22. Olimpiyat Oyunları Moskova'da başladı, bitti. 

Büyük masraflar sonucu stadlar, yüzme havuzları vb. 
şeyler gerçekleştirilmiş. Tabii bu arada herşeyin eksiksiz olmasına özel dikkat gösterilmiş! Birçok dalda en iyi hakemler atanmış. Bunlardan en ilginci ise ESKRİM dalında hakem olarak görev yapacak olan ONİŞENKO, 

£ |, Hatırlanacağı gibi ONİ- 

* É “ŞENKO Montreal Olimpiyat- 
? larına Eskrimci olarak Katılmıştı. Kullandığı kılıcın kabzasına yerleştirdiği bir düğme vasıtasıyla, haketmeden elektronik olarak sayı kay- 


Üzücü af 


AP Genel Sekreteri Nahit Menteşe, idam mahkumlarının o firarları için "fevkâlade üzücü bir olaydır" diyor. 


Sayın Menteşe, 


Devr-i Süleyman'da, artık günlük olağan işlerden sayılan 1980 affına niçin üzülüyorsunuz? 


Onlar, diğer taş medreselerde olduğu gibi cezaevlerinde de MHP'li uzmanlarca matluba muvafık olarak eğitilip Molla ık icazetini aldılar. Ramazan ayında olmamız nedeniyle 'de boyunlarındaki cüz keselerine, birer tabanca konulup. Partilerinin hesabıma yurt içinde Cerr'e çıkarıldilar. 


Sayın Menteşe, 
İşte, iş bu kadar basit 


deden aracın kendisi lehine sayı kaydetmesini sağlamıştı. 
Ancak sonunda hakemler işin farkına vardılar. Onişenko' nun hilesi anlaşıldı ve kendisi diskalifiye edildi. 

Şimdi Sovyet yetkililerine bu durumu hatırlatan kişilere yetkililerin verdiği cevap şu: 

— Onişenko bu dalda yapılabilecek ‘tüm hileleri bildiğinden dolayı onun hakem olması halinde kimseni hile yapamayacağını - düşünerek hakem HE görevlendirdik. 

Yetkililerin bu açıklamalarından sonra BREJNEV'in bulunduğu mevkiye nasıl geldiği rahatlıkla anlaşılıyor artık!... 


Memurun şiiri 


HAK—HUKUK 
GAK—GUGUK 
Devlet kapısında bir memurum Memur değil, kula kulum! 
Sürül de sürül. 

Bu mu hak-hukuk? 
Hak-hukuk değil, gak-guguk. 


Özgürlüğü savundum 
Kendimi açıkta buldum. 
Kıvran açlıktan kıvran! 
Hak-hukuk bu mu? 
Yoksa gak-guguk mu? 


Sosyal haklarımı ararım. 
Sonunda hava alırım. 
İşlemiyor yasalar, işlemiyor Gak-guguk! 

İşte bizdeki hak-hukuk, 


Ne olacak bu bozuk işlerin sonu? 


Kimler bozacak bu kötü 
> oyunu? 
Halk devrim halk 
O zaman ancak, 
"Hak, hukuk 
"Gak-guguk" 


Olmaktan çıkacak. 


Sizede çıkabilir 


Kastelli 200 liraya ne verir? Verse verse bir 200 daha verir. Ya bankalar? 100 bile veremez. Peki ya vadesi, Bir yıl iki yıl, beş yıl. Bekle ki alasın. Ya garantisi? Çivisi 

E çıkmış bu ekonomi de bir 
% de sağlam garanti mi hayal edeceğiz? Garantiyi geç bir kalem. 

Ama 200 liraya, hem de beş on gün içinde ő milyon veren yerler de var. Hem de “milli” tarafından: Milli Pi- 
„yango. 

Bir simidin 10 liraya, bir paket çayın 35'e çıktığı şartlarda 200'ü bastırıp bir tam bilet aldınız mı, 6 milyonu cepte sayın. Garantisi mi? 
Dedik ya, neyimiz garanti altında ki? 

Tuhaf bir mantık deyip geçmeyin. Böyle düşünenlerin sayısı her geçen gün arttıkça artıyor. Yetkililerin açıklama- 


larına göre, Milli Piyangoya rağbet son zamanlarda iyice artmış. Bilete rağbet artınca, bayilik için başvuranların sayısı da yükselmiş. "Millet kuyrukta" diyorlar. 


"Örneğin ben, günde en az 
4 bin en çok da 8 bin liralık 
bilet satıyorum" diye anlatıyor bayilerden biri, "Yüzde 8'i bana kalır. vinde 320 yahut 640 lira eder”. Daha büyük bayiler ise, günde 5-10 bine kazanç demezlermiş. 


Hava karardıktan sonra, şöyle "sessiz" bir yolda biraz gezinti yapayım deseniz, eve geri dönme Şansınız yüzde kaçtır. Ama yine de.çıkar dolaşırsınız değil mi? Canını zı bile "benimkisi çıkmaz" şansına bırakıyorsunuz da, piyangonun size çıkmayacağını ne biliyorsunuz? Unut'nayın "size de çıkabilir" - 


9 Ağustos 1980 


U YURDAKUL 
Şeytan Üçgeni 


Galiba bu kez MHP artık susacak, birşey demeyecek sanıyorduk ama, yine dayanamadı. Yine rezil olmayı göze aldı. Çünkü herkesin onun birşeyler söylemesini beklediğini düşünüyordu. 


Bu sefer Ali Yurtaslan'a diyecek birşey 


bulamadılar. Çünkü Yurtaslan'in ÜGD Yöne- ` 


tim Kurulu Yedek üyeliğine seçildiğini tantanayla ilan etmişlerdi. 


Bir savcıya söylemediğini söyleterek manşete çıkardılar. "Aydınlık'ın yayını uydurmadır"' diye. Oysa bir savcının bir suç ihbarı karşısında böyle bir şey demeye hakkı yoktu. Ayrıca savcı gazetemizin sorusuna "Ben böyle bir şey demedim" diye cevap veriyordu. 


Böylece bütün gazetelerde Yüksek Hakimler Kurulunun, Aydınlık'ın yayını üzerine soruşturma haberi çıkarken, Hergün de bir savcının sözlerinin tahrif, edilmiş şekli manşete çıkmıştı. 

Neyse, bunu geçelim. 

Esas komiklik, günlerdir ilanı Verilen "Şeytan Üçgeni" yayınında. 


Merak edilsin diye "orjinal" bir başlıkla 


verilen Hergün'ün bu yayınının altında acaba | 


yine ne gibi bekliyorduk. 

Çıka çıka Nejdet Küçüktaşkıner adlı malum MİT ajanının itirafı çıkmaz mı? 


bir maskaralık çıkacak diye 


Vah, vah, vah. 

Demek MHP bakmışki, bu işin sonu yok. 
Aydınlık'a gidip itiraf yapan yapana. Bari demiş, oraya gitmeden kendi adamlarımın itiraflarını ben yayınlayayım. Hiç olmazsa Aydınlık'ın tiraj kazanmasını önlerim diye düşünmüş. 


. aldığı 


bir Aydınlık'a anlatmıştı. y 

1 Mayıs 1977'den az önce MİT hesabına 
8 milyoh liranın hesabını verememişti. 

Bunu örtbas edebilmek için kapı kapı dolaşti, sahte belgeler düzenlemeye çalıştı, hiç bir yerden yüz bulamadı. 

Sonunda MHP'nin kanadı altına saklanmış, .onlar da birgün lazım olur diye bir kenarda bekletmişler. Şimdi yedek oyunculuktan soyunup sahaya çıkıyor. 


Çıkıyor ama, söylediği bir şey yok. 

Söylediğinin özeti şu: Bu adamlar benim MİT ajanı olduğumu nerden biliyorlar? Demek ki MİT'ten daha güçlü bir istihbarat servisi hesabına çalışıyorlar! 


Be adam, Ferit İlsever ile avukatını karşısında görür görmez "Evet ben MİT ajanıydim işkencelerde bulundum. Ne yapalım o zaman öyle yapmak gerekiyordu" diye ağlayan sen değil misin? Şimdi neyi.kimden soruyorsun? 

12 Mart döneminde işkenceden geçmiş 
on kişi senin yüzünü görür görmez tanıdı ve "işte işkenceci" dedi. 


Madem: sonradan ağlayacaktın, neden o zaman işkence yaptın? 

Herhalde o zamanlar bu dünyanın hep sizlere kalacağını düşünüyordun. 


Ama zaman geçip, işkence apran kişiler karşısına çıkıverince, “Benim MİT ajanı olduğumu nerden biliyorlar?" diye numara yapıp zavallı aklınla adam kandırmaya çalışıyorsun. 


Ne desek boş. 
,Bu Hergün gazetesi, kendi kalemiyle kendini rezil etmekten vazgeçmeyecek. 


Şeytan Üçgeni dediklerinin ne olduğunu anladınız mı? Bir. köşesinde Ömer Tanlak, 


gerginlik yaratan 


taraftarlarına karşı mücadele başlattı 


(ŒI DÜNYAYA BAKIŞ 


Mugabe, 


© ZANU lideri, Nkomo’ yla 


gerginlik taraftarı bakanları sert bir dille 


eleştiriyor 


eHükümet içinde 


huzursuzluk 


çözülemedi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ İMBABVE'de © Başbakan 
Robert Mugabe'nin yakın 


Ama boşuna gayret. Çünkü Küçüktaşkı- çalışma arkadaşlarından ZANU 


nes'in itirafları, Kontrgerilla yayını sırasında 
Aydınlık'ta çıkmıştı. MİT ajanı olduğu, 12 
Mart döneminde işkencecilere katıldığını bir 


bir köşesinde Adnan Özçiftçi, bir köşesin- Genel Sekreteri ve Çalışma Ba- de Ali Yurtaslan'ın bulunduğu ateşten bir kânı Edgar Tekere'nin adının, üçgen. Ortasında da akrep, ateş yaklaştıkça pertan pomi Gerald Adame i ini simli beyaz bir çiftçinin öldürül- kendi kendini sokmaya hazırlanıyor. a e E AE E içinde çeşitli huzursuzluklara yol açtı. Haberi veren BBC Radyosu, olaydan sonra yapılan aramalarda Sovyet yapısı silahların ele geçirildiğini ve polisin Edgar Tekere'nin evine giderek muhafızının silahını görmek istediğini bildirdi.’ Tekere'nin çiftçiyi öldürmekle 'suçlanarak gözältırta alındığı gelen haberler arasında. 


Öte yandan Başbakan Mugabe, geçtiğimiz hafta sonunda Matebeland bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, kabinesinin iki üyesinin, partinin ve hükümetin görüşlerini yansıtmadığı konusunda; yerel liderlefi ikna etmeye çalıştı. Mugabe'nin eleştirdigi kişilerden bir ZANU Genel 


BULMACA 
SOLDAN SAĞA: 1) Ayırıp sınırlamak. 2) Tepki—TERSİ zannet , 
3) Gezerek yerden ot yemek—TERSİ karşıtların arasında bulu- 


© a © uu BEM a 


nan 4) Şaşırma 5) Seçkin-TERSİ kışın yağar 6) Etkile—Prize lave—Bir dayak atma aracı—TERSİ bir soru eki 8)TERSİ peşin para ile sürekli alıcı 


sökulacak biçimde yapılmış küçük parça 7) 


olan—Taşıtlara takılan numara levhası. 


DÜNKÜ BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ 
SOLDAN SAĞA: 1) Baharat-Clay 


Sekreteri Tekere, diğeri ise Ticaret Bakanı Senatör Enos Nkala. 


Tekere ve Nkala, Mugabe'nin 


ZAPU lideri 


2) Uzunatlama 3) Tarife-sO 4) Ab-Şantiye 5) Fas-aM 6) Teranec-As 
7) Be-Arabtlucu 8) Arıkil—-Tayın 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) 

Butto-Ba 2) Aza-Ter 3) Hurafe: 4) anibaraK 5) Raf-Sari 6) Ateş-Nal 
7) TkaleB 8) Akn 9) cM-Takla 10) lasiM-Uy 11) Oy-Acı 12) Yy-Ef- 


koalisyon: ortağı 
Joshua Nkomo'yu "ezme" çağrısında bulunurken, Başbakan Mugabe Partisi içinde yaygın olan bu görüşü, eleştirerek mahkum etti. Edgar Tekere ve Enos Nkala'nın Mugabe'nin eleştirileri karşısında Mugabe'ye meydan 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Ateşi Tanrılardan çalarak insanların hizmetine veren mitoloji kahramanı 2) Ortak Pazar—Kötü iz 
3) Yunan Dışişleri Bakanının soyadı 4) TERSİ bir otomobil parçası—Bulaşıcı bir hastalık 5) Bir bayan ismi—TERSİ danslı, içkili eğlence yeri 6) Eden, yapan—Bir göz rengi 7) Parayla yemek yenen yer 8) Genişlik—Bir nota—TERSİ posta kutusu 9) Bir renk— 


TERSİ söz 10) Bayan giysisi 11) Çok karışmış 12) TERSİ karı- sun. okumaya kalkışmadıkları belirtişıklık—Su. liyor. 

Tekere, sık sık, parti önderliği 

üzerindeki amaçları nedeniyle 


radikal olarak değerlendiriyor. 
Tekere geçmişte Mugabe'nin 

kararlı destekleyicilerinden biri oldu. Tekere'nin en büyük yanlışlarından biri iyi bir örgütleyici olamamasından kaynaklanıyor, 


Nkala ise eski bir ZAPU'lu. 
Nkala, 1964 yılında Mugabe ile mücadeleye başlayarak ZANU' nun kurucuları arasında yeralmiş. Irkçı İan Smith yönetimi döneminde 15 yıl hapis yatan Nkala'nın bakanlık görevini uzun süre yürütemeyeceği sanılıyor. 
Nkala'nın ZANU Merkez Komitesinde (o yeralmasına * rağmen, partinin ana siyasi çizgisinin dişında kaldığı belirtiliyor. 


Çandırlı devrimcilerin sorularına cevap 


. TiKP BÜTÜN İLLERDE 
SEÇİMLERE KATILACAK 


SORU Türkiye'de kaç tane yasal 


Gözlemciler, Mugabe'nin bakanlarında istediği sabır ve olgunluğu bulamamasından yakındığını belirtiyorlar. Böyle bakanların cezalandırıldığı söylenirken son dönem bunlara rağmen or- 


örgütleri toplam 243'tür. tak kabine sorumluluğunda kay- 


parti vardır? TİKP' 

nin kaç il ve ilçe örgütü vardır? TİKP ne zaman seçimlere katılabilecek? Bir partinin seçimlere katılabilmesi için hangi şartlar aranıyor? TİKP bu şartları yerine getirdi mi? TİKP'nin üye sayısı kaçtır? En çok üyesi olan il örgütü 


TİKP Nisan 1980 tarihinden itibaren yapılacak bütün seçimlere katılma hakkını elde etmiş bulunmaktadır. 

Bir partinin seçimlere katılabilmesi için 1. 
Genel Kongresini yapmış olması ve seçim tarihinden en az 6 ay önce 15 ilin bütün liçelerinde örgüt kurmuş olması gerekmek- 


dedeğer ilerlemeler olduğuna dikkat çekiliyor. Kabinede hâlâ gerginliğin olduğu ancak birbirine bağlı bu takımın önemli başarılar kazandığı verilen haberler arasında, 


Diplomatik gözlemciler, "'Mu- 


gabe'yi suçlamak gerekirse bu da .onu oraya getiren gerillalara karşı yeterli ilgiyi göstermediği konusunda olmalıdır" diyorlar, Mugabe eski Rodezya ordüsuna ait kışlaları ziyaret ettiği halde kendisine bağlı eski savaşçılarından 
20 bin gerillanın olduğu toplanma merkezlerindeki kamplara gitmemiş, Aynı gözlemciler, bu durumun gerillalar arasında, kendi istedikleri ve uğruna mücadele ettikleri bağımsızlığı henüz kazanamadıkları duygusunu yarattğımı belirtiyorlar. Toplanma merkezlerindeki gerillalar Parti Merkez Komitesine kıyasla genellikle genç ve daha radikal insanlardan oluştuğu için bu tepki doğal karşılanıyor. Ancak onların bu sabırsızlığının hesaba katılması ve onları da tatmin edecek bir politika izlenmesi Mugabe'nin başarılarını pekiştirecek 


hangisidir? Tüm ilçeleri ile örgütlenmiş iller hangileridir? TİKP seçimlere hangi illerde katılacaktır? 


CEV 


tedir. 


TİKP bu şartları yerine. getirmiştir. 

Türkiye İşçi Köylü Partisinin üye sayısı 
10 bine yaklaşmıştır. En çok üye sahip il 
örgütü. 2 bine yaklaşan üyesi ile İstanbul il örgütüdür. 


p Türkiye'de birçok yasal parti vardır. Harf sırasına göre anları şöyledir: 


Adalet Partisi (AP), Cumhuriyetçi Güven TİKP'nin bütün ilçelerinde örgütlendiği Partisi (CGP), Cumhuriyet Halk Partisi iller: Ankara, Adana, Bingöl, Denizli, Erzin- 
(CHP), Demokrat Partisi (DP), Milliyetçi can, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İçel, İz-Hareket Rartisi (MHP), Millet Partisi (MP), mir, Kaliramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Milli Selamet Partisi (MSP), Nizam Partisi Muğla, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Van'dır. 
(NP), Sosyalist Devrim Partisi (SDP), Türki- Bir ilde seçimlere katılabilmek için o ilin ye Birlik Partisi (TBP), Türkiye İşçi Köylü en az bir ilçesinde örgütlü olmak gerekiyor. 
Partisi (TİKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Şu anda TİKP'nin seçimlere katılabileceği Türkiye Sosyal Adalet Partisi (TSAP), toplam il sayısı 53'dür. Örgütlenme çalışma-Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Ulusal larını sürdüren TİKP daha birçok yerde Kadınlar Partisi (UKP), Vatan Partisi (VP). kuruluş çalışması yapark bütün ilçelerde TİKP'nin il örgütlerinin sayısı 40'tır. İlçe seçimlere katılacaktır. 


J 


2 bakanı ile olan anlaş- 


mazlığını çözmeye çalışan 


Zimbabve Başbakanı Robert Mugabe. 


© Mugabe'hin eleştirdiği kişilerden biri, ZANU Genel Sekreteri Tekere, 


diğeri ise Ticaret Bakanı Senatör Enos Nkala 


YURTSEVERLERİ KARALIYOR 


Kukla Heng Samrin, Sihanuk'u «Hain» ilan efti! 


©” Kamboçya sosyalisttir. Bloksuzluk hareketine katılmayacaktır” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgalinden sonra bu ülkenin bazı yerlerinde açlık hakim. İnsanların bir kısmu da ülkeyi terketmiş durumda. Vietnam işgalcileri, saldırıları sırasında ve sonrasında tarım alanlarını, baraj, hastane ve diğer alt yapı tesislerini tahrip ettiler." İşgalle de Heng Samrin kukla rejimini başa gitirdiler. 

Heng Samrin yönetimi, az sayıda Sovyet yanlısı ülkenin dışında, hiç kimse tarafından tanınmıyor. BM Genel Kurulunda yapılan oylamada da bu görüldü. 

Vietnam işgaline karşı Demokratik Kamboçya kuvvetleri (Kızıl Kmerler) bir yandan savaşırken, bir yandan da denetledikleri topraklarda tarım üretimi yapıyorlar. Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin denetimindeki alanlarda açlığın olmadığı birçok Batılı gazeteci tarafından da belirtiliyor. 
Ancak Vietnam işgali altındaki yerlerde açlık kaygı verici bir durumdadır. Bu yüzden birçok uluslararası forum düzenlenmiş ve Kamboçya'ya insancıl yardım başlamıştır. Ancak Vietnam bu yardımın büyük bir kısmını ülkesine götürdüğü gibi, Kamboçya'daki dağıtımını da engellemektedir. 

Uluslararası insancıl yardımın yerine ulaşmasını denetlemek için Pnom Pen'e giden "üçüncü Dünya Yardım oHareketi"nin Genel Sekreteri Pierre Max, Heng Samrin'le yaptığı görüşmeyi "L'Express' dergisine anlatmış (9 Ağustos 1980). Bu, görüşmeyi okuyucularımıza sunuyoruz. 

Soru: Fransa ile bir işbirliği mümkün müdür ve bunu istiyor musunuz? 

Cevap: Dış politi 


konusunda 


Fransa ile ilişkiler sürdürmek istiyoruz. Yalnız ondan, bizim iç iş- 
!erimize karışmamasını istiyoruz. 
Sağlık ve kültürel alanda bir işbirliği arzuluyoruz. Tartışmaya hazırız. Bu, Fransız hükümetinin Pol Pot'u mu, yoksa bizi mi tanıması- 


na bağlıdır. Pol Pot'un işlediği suçları ve bir yıldan beri ilişkilerimizi kıyaslamak yeterlidir. Katledilen bir ülke yeniden doğdu. 
Hükümetimiz meşru ve İegaldir. 
Hükümetimiz milli toprakları ve halkı denetlemektedir. Pol Pot ise ülke dışındadır ve hiç bir yeri denetlememektedir. Halka serbestçe sorabilirsiniz. Halkın Pol Pot'un geri döneceğine ilişkin bir korku taşımadığını görebilirsiniz. Kızıl Kmerlerin lehinde BM'de yapılan oylamada, öteki Batılı ülkeleri takip etmeyen Fransa'nın bunu anlayacağını umuyorum. Fransız-Kmer dostluk bağlarının kurul masını diliyorum. 


Soru; Kamboçya'ya dönmek isteyen dışardaki mültecilerin bir umudu var mı? 

Gevap: Bir gün dönmeleri gerekecek. Kamboçya'nın yeniden inşasına katılmalarını göstermek için onlara haberler veriyoruz. 
Şimdilik mültecileri kabul edemeyiz, çünkü onların ne niyetlerini, ne de siyasi eğilimlerini biliyoruz. 
Tayland'daki mültecilere gelince, uluslararası insancıl, örgütlerin yardımıyla olacak bu işi Tayland hükümetiyle tartışmayı önerdik. 
Ancak Tayland cevap vermedi. 


Soru: Eğer Prens Sihanuk sizinle. işbirliği yapmak üzere Kamboçya'ya gelmeyi isterse, kabul edermiydiniz? 

Cevap: Hayır. Sihanuk 'u istemiyoruz. Bir kere ona ihtiyacımız yok. O GRUNK'un başkanıydı (+) ardından Pol Pot ve leng Sary ile üç yıl beraber oldu. Katliamların sorumlusudur. Onun doğal. yeri Çin'dedir. Orada kalsın! O Çin'in uşağıdır, daima Kızıl Kmerler rejimini desteklemiştir. Sihanuk Amerikan oemperyalistlerinin ve uluslararası gericilerin uşağıdır. 
Halk bu hainin Pol Pot ve leng Sary'i izlediğini biliyor. 

Soru: Kamboçya, Bloksuzluk hareketine girecek mi? 

Cevap: Kamboçya rejimi sosyalisttir. Ama Bloksuzluk hareketinin saflarına katılmayacaktır. 

(+) Kamboçya Kraliyet Milli Birlik hükümeti. Pekin'de bulunuyordu, 18 Mart 1970'de General Lon Nol'un darbesinden sonra kuruldu. Sihanuk bu hükümetin başkanıydı. 


©Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin kurtardığı yerlerde açlık yok, Vietnam işgali altındaki yerlerde açlık var 


AMERİKAN KIZILDERİLİ HAREKETİNİN YILLIK TOPLANTISI GÜNEY DAKOTA’ DA YAPILDI 


Koazılderililer 


uygarlıktan şikayetçi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


MERİKA'nın Güney 
Dakota eyaletinde bir vadi... Güneş etrafı yakıyor. 
Karşıda o 'Karatepeler' görünüyor, Etraf rengarenk, sanki bir şenlik var. Binlerce insan toplanmış, şarkılar, konuşmalar dinliyor, dans ediyorlar. ` 
Rapid City adlı kasabanın hemen yanında kurulan açıkhava merkezinde 17-28 Temmuz günleri "Amerikan Kızılderililer Hareketi" yılık top- 
'antısı gerçekleşti. Amerika’ nın ve Kanada'nın dört bir yanından gelen Kızılderili kabile delegeleri 12 gün boyunca "Batı uygarlığının doğal yaşantıyı nasıl bozduğunu" tar- 


tıştılar. Siulardan, Navajoslara, 


Mohavakslardan Oglalalara kadar çeşitli kabileler kendi soylarının devamı için çözüm aradılar. Açıkhava toplantısı sürerken Amerikan hava kuvvetlerine bağlı uçaklar, bölge- deki nükleer merkez ile birlikte toplantının gidişini denetledi. 

Bu yılki kızılderililer toplantısına, geçmiştekilerden farklı olarak çevre sağlığı taraftarları, feministler ve bölgedeki Çiftçiler: de katıldı. 
Çünkü kızılderililerin tartıştı- 


ğı konu onları da ilgilendiri- . 


yordu. Böylece yıllar 'sonra kızilderililerle "beyazlar" barışçı bir şekilde sorunlarını çözmeye Çalıştılar. Ama konuşmacıların hepsinde büyük bir umutsuzluk göze çarptı. 
Örneğin toplantıyı düzenleyen. hareketin liderlerinden Russel Means şöyle konuşuyordu: "Uygarlık yıkımdan başka bir şey getirmedi. Bizim bütün geleneklerimiz yok- oldu gitti Tek çare geriye dönmektir". Göleneksel kızılderili giysiler içinde taraftarlarına seslenen bu lider "Dünyanın sonu yaklaştı, kendinizi hazırlayın!" demekten de kendini alamadı. 

Kızılderililerin atalarından miras kalan topraklarıyla da ilgili bir sorunları var. "'Karatepeler" bölgesi uranyum yataklarına sahip. 1950 yılından beri bu madenler bir grup işletmeci tarafından gaspedilmiş. Kızılderililer ABD Yüksek Mahkemesine başvurup, 
122 milyon dolarlık bir tazminat kazanmışlar. "Ama bizim sorunumuz para değil ki, ergeç bir gün atalarımızın topraklarına döneceğiz" diyor kızılderili reisi, 

Şimdi okları kırılmış kızılderililer biğ#yandan kentlerde iş bulmaya çalışıyor, ama bir yandan da toplantılarda sözü edilen atalarının topraklarına dönmeyi hayal ediyorlar... 


5 (Baştarafı 3. sayfada) 
toplayıp Çay-Kur'a teslim ettiğimiz halde hükümei bugüne ka dar paralarımızı ödemedi. 

“Bugün çay üreticileri büyük bir perişanlık içindedir. Hayat pahalılığı çekilmez olmuştur. 
Çarşıya pazara inemez olduk. 
Bayramda çocuğumuza bir çift ayakkabı, eşimize dostumuza bir paket şeker alamıyoruz. Hükümetten bol bol vaad alıyoruz ama, göz nurumuzun karşılığını bir türlü alamıyoruz" 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Pazar İlçe Başkanı İbrahim Aydın da bu konuda yaptığı açıklamada, Demirel'in televizyon ekranlarına çıkıp "Bayramdan önce çay paralarını ödeyeceğim diye söz vererek köylüyü oyalamaya çalıştığını belirterek şöyle devam etti: r, 

"Bu nasıl hükümettir ki, kendisinin halktan 50 lira alacağı olsa köye kadar tahsildarını jandarmasını gönderir, parasını haciz yoluyla tahsil eder. Vergisini bir gün geciktiren halktan gecikme zammı olır. Ama sıra borcuna gelince oyalar durur. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar yağmur çamur demeden tarlasında alın teri döken üreticinin göznuru emeği- nin karşılığını vermez." 

TİKP olarak çay üreticilerinin haklı taleplerinin yanında olduklarını belirten Aydın, Tüm Pazarlları, 11 Ağustos Pazar günü ilçede yapılacak açık hava toplantısına katılmaya çağırdı. 


Generaller... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
sonunda 30 General ve Amiral bir üst rütbeye, 42 Albay da General ve Amiralliğe terfi etmişlerdi. Bu arada 6 General ve Amiralın bekleme süresi ise bir yıl uzatılmıştı. a 

Kadrosuzluk yüzünden emekliye sevkedilen 31 General ve Amiral arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu, 2. Ordu Komutanı İbrahim Şenocak ve Ege Ordu Komutanı Ali Sait Özcivril de bulunuyor. 


Emekliye sevk edilen diğer yüksek rütbeli subayların adı şöyle: 


KARA KUVVETLERİNDE 

Kotgeneraller: Hasan Verimli, Necdet Öztorun, Fevzi Aysun, Sadi Sevuk. 

'Tümgeneraller: Cemil özgül, Sabri Demirbağ, Adnan Sarper, Hasan Görmüş. 

Tuğğeneraller: Nevzat Günöz, Osman Demirmen, Şahap Esenül, Turan Erte, Behçet Devay, aldris Balcı, Hazım Özkan, Bekir Gültekin, Muzaffer Kı 
DENİZ KUVVETİ 

TümamiralıZ 

Tuğamiraller: 
Rüçhan Arıkan 

© HAVA KUVVETLERİNDE 

Kor generaller: İhsan Soydan, Vecdi Özgün. 

Tümgeneraller: Mehmet Bilir, Hayri Gülşehir, Abdullah Orakçılar, Hüseyin Ergöçmen, Mustafa Soygut. 

Bu arada 173 Albay da emekliye sevkedildi. Emeklilik, terfi ve tayinler 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. 


osku: 


Haluk Zenger- 


Bir grup İG9' li 
Demir-Döküm işçilerine sâldırdı 


; İSTANBUL (ÖZEL) 
İLAHTAR'da kurulu Demir Dökün Fğbrikasında 

yetkili sendikayı belirlemek: için 

ürütülen davaya dün İstanbul 2. 

ş Mahkemesinde devam edildi. 

Maden-İş yöneticileri, çeşitli fabrikalardan topladıkları işçile 


ri duruşma salonuna yığarak gövde gösterişi yapmaya ve olay çıkartmaya çalıştılar. Maden-İş 
14. Bölge'de 5 ir olarak çalışan Ekber Akkanat'ın Demir Döküm işçilerinden birine saldır 


Polisin müdahalesinden sonra Ekber Akkanat çantasını da adli- ye koridorunda bırakarak kaçtı. 
14. Bölge organizatörünün çantasından çıkan not defterinde, "8.8.1980 tarihinde, Demir Döküm Fabrikası duruşmasında" notu altında, hangi fabrikalardan kaçar kişilik güç toplanacağının listesinin yer aldığı görüldü, Ekber Akkanat'ın notlarında Rabak' 20-25, Sungurlar' 
dan 20, Elment'ten 20, Metal Kapak'tan 10 ve diğer işlerlerin- den de 15 kişilik grupların duruşma günü adliyeye getirileceği belirtiliyor. i 


'da... 


(Baştarafı 3. sayfada) “Bologna Garında görüldüğü ileri sürülmüştü, 
"DEVRİMCİ SİLAHLI 

ÇEKİRDEK"İN AÇIKLAMASI 

Öte yandan Bologna sabotajını düzenlediği tahmin edilen "Devrimci Silahlı Çekirdek" adlı faşist örgüt Venedik'te haber ajanslarınaı gönderdiği bir bildiri- de, kendilerinin Bologna sabotajı ile hiç bir ilişkileri bulunmadığı yolundaki iddialarını tekrarladı. Ancak faşist tedhiş örgütünün son bildirisinde, Bologna sabotajının İtalyan İçişleri Bakanlığında güvenlik görevlisi olarak tanınan ve aşırı-sağcı tedhiş örgütlerine sızdırılan bir ajan tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. e 

Gözlemciler (o Affatigato'nun açıklaması ve faşist örgütün bildirisinden sonra Bologna katliamı üzerindeki sis perdesinin kasıtlı olarak bir kat daha yoğunlaştırıldığını belirtiyorlar. 


Şaşırtıcı... 


(Baştarafı 3. sayfada) 
ney Yemen'deki komando kamplarında eğitim gördüklerini bir çok resmi yetkili açıklamıştı. 
"Yeni Düzen" adlı faşist teşkilatın ise sözümona yasal statüdeki İtalyan Sosyal Hareketi (MSİ) tarafından desteklendiği herkesçe bilinmekte: MSİ'nin de dünyadaki çeşitli neo-faşist örgütlerle ilişki içinde olduğu daha önce belgelerle kanıtlanmıştı. Bu zıt kaynaklara rağmen Kızıl Tugaylarla Yeni Düzen taraftarları bir araya gelip Moro'yu kaçırma ve öldürme konusunda ortak bir karara: varabilmektedir. Bu ortaklığın temelinde hedefin ve kullanılan yöntemin aynı olma- s önemli bir unsurdur. Ancak, bu eylem birliğinin sonuçlarına bakacak olursak, kârlı çıkanın MSİ gibi Mussolini artığı tedhişçilerin olmadığını görüyoruz. 
Akdeniz'in kilit noktasındaki ülkeye ellerini ovuştararak bakan Kızıl Tugayların Kremlin'deki başkomutanidır. 


Fersoy: “Sınavları iptal edilen 7 fakülteye 


ön kayıtla öğrenci alınacak” 


İZMİR (AA) 
İLLİ Eğitim Bakanı Orhan maylan ip- 


tal edilen akademile lı 7 fakülteye ön kayıtla öğrenci ahnacağım açıkladı 

Fersoy açıklamusında 7 fakültenin lem Merkezinde rla değerlendirildiği- 


rü hatırlatarak “Başvuruds bımları yazanlat aldıkları puanlara göre ve üst sırada ya da alt sıralara yerleştirilecektir" şeklinde konuştu. 


1 Ağustosta 
gözaltına alınan genç, kaldırıldığı hastanede 

öldü 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Ağustos günü Beşiktaş Pazar yerinde bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 

Faruk Tuna adlı genç kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesinde dün saat 12.00'de öldü. 

1 Ağustos günü Beşiktaş Pazaryerinde bir kız arkadaşı ile 

birlikte gözaltına alinan İTÜ Ma- 


den Fakültesi öğrencisi Faruk Tuna 5 Ağustos günü mide kanaması geçirdiği ileri sürülerek 


Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılmıştı. Oğlunun hastaneye kaldırıldığını duyan babası Baran Tuna, İstanbul Barosuna yaptığı başvurudu şunlar söylemiş Amir- 


po 


yaptılar n 


gittiler. evde 


da gördü 


rimIzm ü giim sapasağ -* Daha sonra Beşiktaş Emniyet Amirliği ve 1. Şubeye gittiğini söyleyen Baran Tuna oralardan oğlunun Numune Hastanesine kaldırıldığını öğrendiğini belirterek "Hastaneye gittiğimde oğlumu Reanimasyon servisinde gördüm. 
Suni teneffüs -cihazıyla akciğerlerinin çalıştırıldığını ve bitkisel hayatta olduğunu söylediler. 
Reanimasyon merkezinde bir doktor, çocuğun bu hale gelmesine göğsüne yapılan baskı ve elektro şokun neden olduğunu bildirdi" demişti. 


Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen üniversite adayları 


uzun kuyruklar oluşturuyor 


ü 


ANKARA (ÖZE 


NİVERSİTELERARASI Seçme Sınavının sonuçlarını öğrenmek için ÜSYM büroları önünde bekleyen üni 


versite adayları uzun kuyruklar oluşturuyor Kavaklıdere'deki ÜSYM Genel Merkezi önünde oluşturu lan bürolar sabah saat 8'den başlayarak, akşam 20'ye kadar aralıksız olarak üniversite adaylarının başvurulatını sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Adaylar ise sıranın önünde yer almak için gün doğarken toplanmaya başlıyorlar ÜSS'nin sonuçlarmın adaylara post ma islemi ise ör 


ceki gün başladı, 


Bu yıl sınavağliren 143 bin 449 aday gelerinin 'postalanma işlemlerinin on 


nacağı açıklandı. Sonuç belgeier 


adaylara ulaşacak, 


e i 


(Baştarafı 3. sayrada) 
celi'de ilk defa bir karakol basma olayının meydana gelmesi, çevrede halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 


Olaydan sonra muhabirimizin bölgede yaptığı araştırmalar sonucu, eylemih, başında Ali Akgün adlı karanlık bir Dey-Solcu şefin bulunduğu bir grup Dev-Solcu tarafından yapıldığı belirlendi. Yöre halkının baskılar yüzünden açıklama yapmaktan özellikle kaçındığı görüldü. Aynı zamanda Gavur Ali lakabıyla da tanınan Ali Akgün'ün olay günü çevrede görüldüğü ve daha önce de Hozat çevrelerinde kaldığı belirlendi. Hatırlanacağı üzere, Gavur Ali sıkıyönetim ilanından önce, uzun bir süre Elazığ'da faaliyet yürütmüştü. İlk önceleri Dev-Yol, daha sonra Dev-Sol içersinde faaliyet yürüten Gavur Ali, bölgede meydana gelen her olayda başı çekmişti. Gavur Ali'nin katıldığı ve başını çektiği belli başlı eylemler şunlardır: 

1— 1976 yılında Elazığ Devrimci Gençlik Birliği Derneğine ilk defa saldırma olayı. 

2— Elazığ'da, ilk silahlı gruplar arasındaki çatışmaların başlatilmasi. 

3— 1977 sonbaharında Ali Rıza Koşar adlı bir devrimcinin öldürülmesi. 

4— TİKP'liler hakkında ölüm kararlarının alınmasıyla ilgili ilk 

toplantının düzenlenmesi 

5— Feyzi Çakmak Mahallesinde halktan haraç toplamak, mahalle- yi koruyoruz diyetek, geceleri sabahlara kadar mahallede dinamit patlatmak. Silah atışları düzenleyerek, dikkatlerin bu mahalleye çekilmesini sağlamak. 

6— Elazığ-Hozat garajları ve çevresinde Türkiye İşçi Köylü Partilileri aramak gerekçesiyle, çevrede bulunan kahvelerde tor aramalar düzenlemek. Hatırlanacağı üzere Gavur Ali, bu aramalarda, girdiği her kahveye 'biz polisiz, kalkın ayağa, arama var' diyerek, rastgele insanları aramıştı. 

. Gavur Ali'nin, bir devrimcinin katili ve, birçok gasp, soygun ve fiili saldirının faili olarak biliniyor ve bu eylemler zaman zaman basında kanıtlarıyla birlikte yer aldı. Ancak, Elazığ emniyet yitkililerinin, hakkında geniş bilgilere sahip olmasına rağmen, bu kişinin 


yakalanmaması, halkta, bu şahsın , 


belli güçler tarafından, korunduğu intiba bırakmıyor. En son bu eylem de karanlık güçler tarafından planlandığı izlenimi yarattı. 


© (Baştarafı 1. sayfada) sanıklarından; Mustafa Sami Barsan, ÜGD Teşkilatlandırma sekreteri, ODTÜ öğretim üyesi Tosun Terzioğlu'nu öldürmeye azmettirenlerden; Fahri Öztaş, tehdit zor kullanma, ve işkence suçlarıridan tevkif edilip, sonra serbest bırakıldı; Türkmen Dırdır, MHP Gençlik Kolları eski Başkanı: Ülkücü İşçiler Derneği; Gençlik Kolları (MHP Gençlik Kolları olduğu sanılıyor); Devlet İstatistik Ensitüsü (MC hükükümetleri zamanında komandoların yuvalandıkları Devlet İstatistik Ensitüsü); Ülkü Ocakları; Büyük ülkü Derneği; Ülkü Ocakları Makine bedeli (makine ile tabanca kastedildiği sanılıyor); Parti bilet pë rası (MHP sanılıyor); Ülküm bilet parası; Mustafa Karapınar." 


(Baştarafı 3. sayfada) 


Mısır hükümetince yapılan bi resmi açıklamaya göre "Mısır ABD'de dahili olmak üzere hik bir yabancı ülkeye üs kurma hak kı tanımadı. Bilindiği gibi kıs: bir süre önce "Washington Post" gazetesi Mısır'ın ABD'ye Kızıl deniz'de üs verdiğini yazmıştı Mısır'ın açıklamasına göre "ABE ye verilen üs değil, bazı askeri kolaylıklardır." 

İSRAİL'İN TEKZİBİ 

İsrail televizyonu, Amerikan “Washington Star" gazetesinin, İsrail Gizli Servisi Başkanı Abraham Akhatoyy'un, Haziran ayında Batı Şeria'daki Filistinli 2 Belediye Başkanına yapılan suikastle ilgili olarak, gizli servisin yerleşim merkezinde inceleme yapmasına Begin yönetiminin izin vermemesi soncu istifa ettiği yolundaki haberini yalanladı. 

Bu arada İsrail Sosyalist Partisinin de, Bakanlar Kurulunu bu 


olayda Begin'in rolünü araştırmak: üzere acil olarak toplantıya çağırdığı belirtildi. 


Öte yandan Başbakan Menahem Begin'in Kudüs'teki Mescidül Aksa'ya sabotaj düzenlemektep tutuklu bulunan siyonist "Kazeh"' hareketinin önderlerin- den Robbi Meir Kahome'nin tutuklanma emrini bozduğu gelen haberler arasında. 


Fatih'te... 


(Baştarafı 3. sayfada) ANKARA'DA İKİ CESET 
BULUNDU 

Dün sabah Topraklık-Ateşderesinde Mehmet Gök adlı kişiye sit bir ceset bulundu. SSK'da çay l ök'ün ağzına sikilan BaN Saanen i ğü öğrenildi. 

Şentepe Pamuklar Mahallesi Begin Sokaktaki 38 No' 
lu evde de Mahmut Ayhan adlı kişinin eesedi bulundu, Mahmut Ayhân'ın iki kurşunla öldürüldüğü öğrenildi. 

Öte yandan Çukurca Mahallesinde Bekir Çicek, Menderes Karataş, Mustafa Düzcan adlı kişiler maceracı bir grup tarafından kaçırıldılar. 
Kaçırılan üç kişinin 18 yaşlarında olduğu ve kendilerinde herhangı bir haber zlınamadığı öğrenildi. i 

“Seyranbağları 50. Yıl Lise- si civarında Murat Ünver bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Sol görüşlü olduğu öğrenilen Murat Ünver'in sağlık durumunun tehlikede olduğu bildirildi. 

Diknren Akpınar Mahallesinde 398 No'lu eve önceki gece patlayıcı madde atıldı. 
Olayda Hasan Demirsan yaralandı. 

HALKIN YOLCULARI BİR 

DEVRİMCİYİ YARALADI 

50. Yıl Lisesinde okuyan Bülent Mihalıoğlu adlı devrimci, Altındağ Plevne Mahallesinde Halkın Yoleularının silahh saldırısı sonucu yaralandı. Saldırganların başını Yıldırım Beyazıt Akşam Lisesinde okuyan Erdal Pirdoğan'ın çektiği öğrenildi. Saldırı sırasında Bülent Mıhalıoğlu'nun yanında bulunan Savaş Taylak'ın Altındağ Karakoluna başvurup saldırganlardan şikayetçi olması üzerine komiserin "“şiz bir birbirinizi vurdunuz" iddiasıyla olayın üstüne gitmediği bildirildi. 
BALIKESİR'DE 33 KOMANDO 

GÖZALTINA ALINDI 

İçlerinde Balıkesir Ülkü Yolu Derneği Başkanı Bülent Camcıoğlu'nun da bulunduğu 33 komando yurttaşlara zorla "Bengi" gazetesi sattıkları için gözaltına alındı. 

Balıkesir'in Aygören, Dumlupınar ve Hacıbey Mahallelerin- deki. satış sırasında bir de 7.65 
çapında tabanca ele geçirildiği açıklandı. Tabancanın balistik incelemesi yapılıyor. 

KİLİS'TE İKİ KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Kilis'te Alaaddin Bülbül adlı terzi, Mehmet Gürdal ádh kişiyi karnından ağır yaralayarak ölümüne sebep oldu 

Öle yandan gece Tabakhane Camisinden çıkan Hüseyin Filik 


T.C 


USKUDAR ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ 


adlı genç silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 4 
SAMSUN'DA BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Samsun'un Gökalan köyünde Seyfettin Eker adlı bir kişi Necip Tâşdemir adlı kiğitarafındön'öldürüldü. 

ESKİŞEHİR VE İNEGÖL'DE 
SPOR KLÜPLERİ TARANDI 

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Bucağında bir spor klübü kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından tarandı. Saldırı sonucunda Hayrettin Yaşar, İsmail Göçmen ve Özfer Kaya adlı kişiler yaralandılar. 

Öte yandan Eskişehir'in 27 
Mayıs Caddesinde bulunan bir amatör spor klübü silahla tarandı. Olayda klüp futbolcularından Turan Esanoğlu yaralandı. 

Bu arada Dede Mahallesinde Emekli Assubay A. Refik Uğurveren'in bakkal dükkanına patlayıcı madde atıldı. Olayda dükka- nın camları kırıldı. 


Sağlık... 


(Baştarafı 3. sayfada) 


le sıraladılar: H > 

1- Tam Süre Yasasının kaldırılmasına ve baskı yasasına dönüştürülmesine hayır! 

2- Sağlık personeline uygulanan kıyım ve sürgünlere son verilmeli, Danıştayın kıyımları durduran kararları uygulanmalıdır! 

3- Tam Süre Yasasına tabi olan fakat yasanın getirdiği haklardan oyararlanamayanlar bu haklardan yararlandırılmalıdır! 

4- Tüm sağlık emekçilerine grevli toplusözleşmeli sendika hakkı verilmelidir! 

Akşama kadar sürdürülen uyarı direnişinden bir sonuç alınmadığı taktirde Türk Tabipler Birliği 18 Ağustostan itibaren direnişi sürekli hale getirecek. Bu direnişten sonra da bir sonuç alınmadığı taktirde sağlık emekçileri 
1 Eylül'denitibaren istifaya başlayacaklar. 

Öte yandan Antalya, Burdur, Isparta Tabipler Odası Başkanı Rıfat Yenigün muhabirimize yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Doktorlar, bu pasif direniş 

kararıyla hiç bir zaman hastaları cezalandırma anlayışına sahip değillerdir. Amacımız tüm sağlık personelinin yasal haklarını alabilmesidir.” 
Tabipler Odası Merkez Konseyi- nin temsilcilerle yaptığı toplantı sonucunda âhnan karar gereğince, dün Ankara'da da sağlık personeli direniş yaptı. 

Direniş Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi, SSK Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi ve Onkoloji Hastahanesi sağlık personeli katıldı. 


980/395 


KARAR 


imr 


s 980/523 karar. 


i Rİ 


“köy iltesi, Caferağa mah. Cilt No: 004,18. Sayfa nâfusa kayıtı Teoman Duruca ile Fikret Ser ABAC! ölarak değiştirilmesine karar veril- 


(Basın: 5792 - 1015) 


(Baştarafı 1. sayfada) 


MİSK VE ÜİD 


(ÜLKÜCÜ İŞÇİLER DERNEĞİ) 
ve ÜİD arasında fazla bir fark yoktur. ÜİD, MİSK için bir ön 


adımdır. MİSK'in gireceği yerde önce VİD çalışır ve zemin hazırlar. Bu iki örgüt her bakımdan iç içe geçmiştir. ÜİD daha dar bir teşkilattır. Girdiği yerdeki ülkücü 


işçileri oba-oymak şeklinde gizli örgütler. 

"Bu iki teşkilatın gelir, giderleri karma karışıktır ve karanlıktır. Mesela MİSK ile Polzar arasında karanlık bir şekilde, para alış verişi olduğunu biliyorum. İskender Karyağdı Polzar'da Müdürken, burüdan MİSK'e büyük miktarlarda para aktarmıştır. Bu durum, MİSK Muhasibi Şükrü 


Dağdeviren'in defterlerindeki da görülmektedir. 


"MİSK, MHP'li bazı avukatların maaşlarını öderdi. Ayrıca sendika aidatı dışında her işçiden 100-200 TL. civarında para kesilirdi. Bu paralar MHP ve ÜGD'ye aktarılırdı. Daha önce de belirttiğimi, ben iki sene içinde MİSK'ten yaklaşık 2 milyon İML. kadar para almışımdır. 

“ÜGD'nin de para yönünden hiç bir sorunu yoktu. Bu dernek, mesela hakimleri ayartmak için kurulan tezgaha milyonlarca lira para ayırabilmiştir. ÜİD, MİSK'e bağlı bütün işçilerden ayrıca para kesiyordu. Mesela biz ODTÜ'de ça- 


lışırken, her ay maaşımızdan 


ülkücü işçilere yardım olarak kesilirdi. 


MHP'li kuyumcu... 


-Biz 300 kişi çalışıyorduk. Yani sadece ODTÜ'den her ay 300 bin TL. ÜİD'e 


gönderiliyordu. 


pılmıştır.” 


kayıtlarda 


kullanılır. 


1000 TL. 
nır. 


MHP Maraş'ta... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


tesi, K. Maraş davası ile ilgili haberi, "MHP'liler beraat etti" başlığı ile duyurdu. 

Öte yandan, Adana Sıkıyönetim Mahkemesinin kararın okunması sırasında bazı sanıkların paniğe kapıldığı, Şaban Denizdolduran adlı idam mahkumu sanığın ağlamaklı bir sesle "'Komünist mahkeme" diye bağırdı, Remzi Karayazı adlı sanığın "Sayın hakim, o idam kararı bana ait olamaz, yanlış okuyorsunuz" diye itiraz etmeye Çalıştığı, Ö- 


mer Kaval adlı bir başka müebbet 


cezasına çarptırılan sanığın da karardan sonra bayıldığı gözlendi. 

Öte yandan TİKP müdahil avukatları, MHP hakkında suç duyurusunda bulunulması için Askeri- Yargıtaya başvuracaklarını a Ar. vd aa öp 
YELDA, Ta MÜEBBET 

Duruşmaya dün sabah saat 08.00'de Hava Pilot albay Nizamettin Akal Başkanlığında Deniz Hakim Yarbay Gürsel Akbatur, ve hakim Binbaşı Kerim Günay'dan oluşan Mahkeme Heyetiyle başlandı. İddia makamın- da ise Deniz Hakim Yüzbaşı Özcan Özkan yer aldı. Duruşmada TİKP müdahil avukatlarından Ali Kalan ile Nusret Senem ve CHP adına katılan Emin Değer de hazır bulundu. 10'a yakın da sanık vekili avukat salonda yer aldı. 
Duruşma hakimi Deniz Hakim Albay Gürsel Akbatur bütün sanıklar hakkında verilen hükümleri tek tek okudu. Davada idam cezasına çarptırılan 22 sanık şunlar: 

“Mahmut Doğan, İsmet Çetin Hanefi Çetinkaya, Murat Demir, Mustafa Bahar, Mustafa Başel, Mehmet Karayazı, Remzi Karayazı, Seydihan Kurt, Şaban Denizdolduran, Ahmet Denizdolduran, Hüseyin Faruk Köse, Yusuf Sevilmiş, Şevket Ünal, Mehmet 


,Yemşen, Süleyman Tomurcuk, 


Fevzi Görkem, Yaşar Kuru, Bekir Topal, Cüma Yalçın, Mustafa Değirmenci ve Durdu Güler. 

Mehmet Güngör Gençay, Hacr Mehmet Ramazanoğulları, Bayram Ali Yedikardeş, Haydar Parmaksız, Remzi Canpolat, Mehmet Köse, Mustafa Gökyokuş, Nuri Boğa, Ömer Kaval, Ferhat Korkut, Mehmet Fuat Şeremen, Yahya Köse ve Ali 
Kes adlı sanıklar ise suçları idam kapsamına . girmesine rağmen Ceza Kanununun hafifletici F maddeleri uygulanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. 

Bu arada Askeri Savcının ölüm cezasına çarptırılmasını İstediği sanıklardan birçoğunun beraat ettiği dikkati çekti. Yunus İlhan, Hasan Balcıoğlu ve Ökkeş Kenger gibi elebaşı sanıkları- nın da beraat ettirildiği görüldü Duruşma Hakimi Deniz Hakim Yarbay Gürsel Akbatur Hasar Balcıoğlu'nun beraatine muhale fet ettiği için karar oy çoklu: ğuyla alındı. Bu arada beraat karari alan Hasan Balcoğlu' 
nun salondan çıkarken duruşmayı izleyen bir yüzbaşı tarafından tebrik edildiği görüldü. Hasan Balcroğlu, Yüzbaşıya, "Dışarda görüşelim" dedi. 


İMESKİ... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
liye ulaşan ortaklarımız içinden maalesef sadece ikiyüz tanesi (Bunlar herşeye rağmen ülkücü disiplinini bozmayarak aylık ödemelerini yaparak küçük de olsa sermaye birikimi sağlayan ortaklarımız) ile Yönetim Kurulumuzun başarısıdır. Bundan sonra daha büyük başarılar istiyorsak bu yetmez İki yüz değil. binlerce ülküdaşımızın İMESKİ davasına sarılması, bizi desteklemesi gerekmektedir." 


Beraat eden veya hapis cezasına çarptırılanalrın hakimi sukunetle dinlemesinin yanısıra hakkında ölüm cezası veilen Şaban Denizdolduran "Komünist mahkeme” diye bağırdı. Bundan sonra ismi okunan ve hükmü açıklanan sanıklar duruşma salonunun dışına çıkarılmaya başlandı, 
Müebbet hapse mahkum olan Omer Kaval, salondan çıkarken ayakları dolaştı, düştü ve bayıldı. 
Daha sonra askerler tarafından dışarı çıkartıldı. 


835 sanıklı olarak başlayan 
yargılamada 108 sanıkta Loplam 
940 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 
390 sanık beraat ettirilirken 302 
sanığın da 6 yıldan aşağı hapis cezası aldığı ve tahliye edildiği görüldü. o Duruşmalar sonunda 
143 sanık tutuklu olarak kaldı. 

Öte yandan mahkeme heyeti- nin ölüm cezası verilmesinden sonra kalem kırmadığı görüldü. 


MHP” nin Mamak 
Cezaevindeki şefliğine 
Esat Bütün getirildi 


ANKARA (ÖZEL) 

öğrencisi Semih Erbek'in 

ODTÜ katili Selahattin Arpacı" 

nın başka bir cezaevine nâkledilmesi üzerine MHP'nin Mamak 

Askeri Cezaevi sorumluluğuna Esat Bütün getirildi. 

Arpacı cezaevinde olduğu süre içinde, aynı cezaevinde bulunan farklı görüşteki kişilere karşı saldınlar örgütlemiş ve yönetmişli. 

Mamak'ta kahve tarama olayının sanığı olarak hakkında gıyabi tutuklama kararı olan Esat Bütün ise Sıkıyönetim Adli makamlarına başvurarak teslim olmuştu. 


"MHP'nin bazı faaliyetleri bu kuruluşlarda yürütülür. Zaten bu işler için Bahçelievler'deki sinemanın tutulmasını ve MİSK Eğitim Sitesinin kurulmasını bizzat Türkeş istemiştir. Daha sonra kamuoyunca da öğrenildiği gibi, buralarda MHP'nin faaliyetler için bomba dahi ya- 


ÜGD'YE BAĞLI TİCARİ 
KURULUŞLAR 

'nin Muhasibi Vecdet Şendil, der-ÜGD neğe bağlı bir holding kurmak için çalışmalar yapıyordu. Bu şahıs Hasret Basın Yayın Dağıtım Şirketini kurarak ülkücü yayınların dağıtımını bu şirketin tekeline aldı. Dağıtım. şirketinin ruhsatı, mali konularda Vecdet Şendil'e yardımcı olan Ahmet Yıldırım'ın üzerinedir. 

"ülkü Ocakları hesabına kıraathaneler, bilardo salonları açıldı. Bunlar: Platin, Bahçelievler Taksisi yanında Yıldırım, Numune Hastanesi karşısında Salon Cenk vs.dir. Ayrıca Keçiören'de ve birkaç semtte kurulmuş olanlar da vardır. Bunlar hemi gelir sağlar, hem de saldırılarda üs olarak 


"Ayrıca Cebeci-Dörtyol'da Cebeci Sinemasının karşısında Burçak Lokantası vardır, Cezaevinin aylık aylık 300-400 bin TL. tutan yemek ihtiyacı buradan karşıla- 


“Fevzi Çakmak Sokaktaki Karagöz Fotoğraf Stüdyosu, Mithatpaşa Caddesin- deki İmeski isimli tüketim kooperatifi,bir yapı kooperatifi ve ülkücü sanatçıları bir araya getiren Tönfet adlı kuruluş da ül- 
-kücü harekete bağlıdır. Tönfet'e bağlı üyeler Anadolu'daki ülkücü kuruluşların 


dan 


düzenlediği gecelere giderler, gece başına 50-75 bin TL. para alırlar. 


CHP'Lİ BAKANLARA İSTİFA ETMELERİ İÇİN AĞIRLIĞINCA' ALTIN TEKLİF EDEN 
KUYUMCU HASİP 

NKARA'da Anafartalar Caddesinde 

Tuğ ve Tuğra adlı kuyumcu dükkanlarının sahibi Hasip adlı şahıstır. Bu şahıs MHP'lidir ve MHP'yi maddi bakım- büyük ölçüde desteklemektedir., MHP'nin ve ÜGD'nin tümişlerinde kefil olur. 
Ayrıca çeşitli .soygunlarda. çalınan mü- 


cevherler bunun tarafından paraya çevri- 


lir. lir. 


‘Eg ASİP'in yine Anafartalar Caddesin-H deki Temiz İş adlı kuyumcu dükkanının sahibiyle de ilişkisi vardır. Bu şahıs da MHP'lidir. Ülkücü Esnaflar Derneği- nin ya başkanlığını yapmıştır, ya da yönetim kurulunda görev almıştır. 
ASİP zannedersem Samsunludur. 

Ben kendisiyle 1978 yılı içinde Şevkat Çetin aracılığıyla tanıştım: 

"Hasip, CHP iktidarı döneminde iki CHP'li bakana ağırlıklarınca altın teklif ederek istifa etmelerini sağlamaya çalışmıştır. Bu o zaman basına da yansımıştı. 
Fakat altın teklif edenin Hasip olduğu açıklanmamıştı. Bunlardan biri galiba Metin Musaoğlu idi. Bunu bana bizzat Ha- 


sip söyledi. Bundan iki ay kadar önce 


kendisiyle bir görüşmemde, yine piyasa- nın çok kötü olduğundan şikayet ediyordu. Bu seferde AP iktidarını yıkacak bir bakana ağırlığının iki katı altın verebilece- 


ğini söylüyordu." 


itiraf ‘ta 


(Baştarafı 1. sayfada) 


4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı basın ve halkla ilişkiler şubesinin konuya ilişkin o açıklaması ise şöyle: 

"26 Temmuz 1980 tarihinde Mamak Özel Askeri Ceza ve Tut tukevinde toplu kıyım suçundan yargılanıp ölüm cezasına hükümlü TÜŞKO isimli yasa dışı örgüt mensupları İsa Armağan ve Mustafa Pehlivanoğlu'nun kaçırılmasıyla ilgili soruşturma Sıkıyö tim Askeri Savcılığınca yü mektedir. Sıkıyönetim Askeri Savcısı ve 2 yardımcı savcı tarafından aralıksız olarak sürdürülen hazırlık soruşturmasındaki ilk belirlemelere göre, kaçırılma olayının cezaevi personelinden İ yüzbaşı ve 4 görevli erin yardımları ve cezaevi dışında sağ görüşlü hükümlü ve tutuklulara kaçırma dahil her türlü yardımda bulunan bir örgüt tarafından ger çekleştirildiği saptanmıştır. 

Mamak Cezaevinde A blok İç Emniyet. Amiri olan Yüzbaşı Hasan Mesçi'yle, Abdülkadir Böcü, Neşet Balbaşoğlu, Rafet Maksat ve Mustafa Altun isimli cezaevinde görevli 4 erin kaçırılma olayıyla doğrudan ilişkileri tespit edilmiştir. 

Yüzbaşı Mesçi'nin, kaçırılma olayından 3 gün önce 23 Temmuz 1980 tarihinde, normal görüşme günü olmadığı ve firar eden hükümlüler hakkında mahkemece görüşme yasağı konulduğu halde, firari hükümlülerle yakınlarının özel olarak görüşmelerini sağladığı, bu görüşme sirasında ziyaretcilerin üzerlerinin aranmadiği ve firar olayının bu ziyaret sırasında planlandığı 


anlaşımış ve aynı gün, Yüzbaşı, 


Mesçi'nin» İş Bankası İncesu Şubesindeki hesabına 300 bin liranın yatırıldığı saptanmıştır. ` Kaçırılma olayına yardımcı olan inzibat eri Abdülkadir Bö- 


cü'yle, Neşet Balbaşoğlu'na 150' şer bin lira verileceği vadolunmuş ve olaydan kısa bir süre önce Abdülkadir Böcü tarafından 2 
takım er elbisesi çöp bidonu içinde cezaevine sokularak, kaçırılan hükümlülere ulaştırılmıştır. 
İnzibat eri Neşet Balbaşoğlu ise, tecrit bölümünde nöbet tuttuğu saatlerde, bu bölümün çatısına çıkarak, keski ve çekiçle tavan- dan kaçmada kullandıkları deliği açmıştır. 26 Temmuz günü, bu blokta tüm nöbetlerin kaçırılma olayına karıştıkları saptanan 4 er tarafından tutulması Yüzbaşı Mesçi tarafından sağlanmış ve kendilerine temin edilen asker elbisesini giyen hükümlüler, tecrit kısmı tavanından çıkarak, cezaevini ve resmi elbiseli olduklarından da garnizon hudutlarını terkedebilmişlerdir. 
Soruşturma sırasında, ayrıca ülkücü görüşe mensup tutuklu ve hükümlülere kaçırma dahil, her türlü yardım yapılması amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığı konusunda deliller elde edilmiş ve savcılıkça, 2'si Ankara barosuna kayıtlı avukat olan 6 kişi hakkında da soruşturma açılmıştır.. 


Yüzbaşı Hasan Mesçi, er" Abdülkadir Böcü, er Neşet Balbaşoğlu, er Mustafa Altun, er Rafet Maksat, Avukat Yalçın İlikli ve sivil sanıklar Fatih Kirişçioğlu'yla, Yaşar Yaralı haklarında bu mahkemece vicahi, sanık Erdem Şenocak hakkında 'da gıyabi tutuklama kararı verilmiştir. 


Ayrıca, Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi personelinden görevlerinde ihmali tespit edilen cezaevi müdürüyle, 3 subay, 
3 astsubay ve 1 onbaşı hakkında memuriyet görevini ihmal suçundan hazırlık soruşturması sürdürülmektedir. 


Büyük Ankara Otelinde grev başarıyla devam ediyor 


ANKARA (ÖZEL) 

DİSK 'e bağlı Oleyis'in Büyük Ankara O- 
"telinde 6 Ağustosta başlattığı grev başarıyla devam ediyor. 


Ankara Otelinin bu ilk grevine 320 çalışanın, yasa gereği grev dışı kalanların dışında 


tümü katılıyor. 


Daha önce bir İsviçre firmasının işlettiği „Büyük Ankara Otelinde, bu yıl başında Emekli Sandığınca devralınana kadar, toplu- 


sözleşmeler problem olmamıştı. Ancak, bu yıhni başında Emekli Sandığı Otelin işletmesini üstlenmiş, o günden başlayan toplusöz- 


leşmelerden de grev başladığı güne kâdar so- 


nuç alınamamıştı. e : Oleyis'in grev yapacağını daha önce ilan ettiği Efes Otelinde de grevin 11 Ağustosta 


başlayacağı belirtildi. Stad ve Marmara Otel- 


lerinde de aynı tarihlerde grevlerın başlaması bekleniyor. Oleyis'in grev yapacağı bu otellerde de işverenin lokavt kararı bulunuyor. 


a e e e e 


i 


i 


Dia 


8 Ağustos 1980 er m 


Vezinler 


Ölçüsüz uyaksız şiir ne zaman doğdu? Bizde nasıl ortaya çıktığını biliyoruz da, Batı ülkelerinde nasıl doğdu? Bir devinim olarak Batı edebiyatında xıx. yüzyılın sonlarında yaygınlık: kazandığını görüyoruz. İlk ölçüsüz uyaksız şiir deneylerini simgeciler yapmışlardır. Onların, söz tartıları üstünde, sözel bir müzik bütünü üstünde nice durdukları göz önünde bulundurulursa, ilk serbest vezin denemelerinin de şiirsel planda başarılı olduğu sonucuna varılabilir. Fransız şiirinde 


sonradan serbest vezne karşı çıkanlar olmuştur. Simgecilerden sonra bir ara © yeniden ölçülere dönülmek istenmiştir. 

.Ama asıl karşı çıkış daha sonra Aragon'la olacaktır. Aragon, "Ulusal bir sanat için günlük" adlı yapıtında, ulusal şiirin geleneksel biçimleri kullanmak zorunda olduğu düşüncesini ileri sürmüş, "sonnet" geleneğinin yeniden canlandırılmasını önermiştir. Bu kitabın bir parçası olan ve 1954'te yayımladığı "Sonnet Üstüne" başlıklı yazı bu konuda büyük tartışmalara yol açmıştı. Aragon, "Fransız şairlerinin yeniden vezinli şiire dönmelerini istemekle", hatta onlara bunu "buyurmakla” suçlanmıştı. Böylece onun kendi şiirini öne getirmek istediği de söyleniyordu. Tartışma, "Les Lettres Françoises" dergisiyle "La Nouvelle Revue Française" dergisi arasında zaman zaman polemiklere de kayarak sürüp gitti. 

Aragon, "sonnet"'yi her yönüyle irdeleyerek, geleneksel biçimlerin gerçek ulusal miras olduğu, Fransız şiirinin ulusal karakterini ortaya koyduğu sonucuna varmaktaydı. Fransız şiiri dünya şiirinin karşısına böyle çıkmalıydı. 

Bizde ölçüsüz uyaksız şiire geçiş, sıkıntılı, ama kesin olmuştur. Garipçi- 


KÜLTÜR BAKANLIĞI “TIRPAN”I ENGELLEYİNCE ŞEHİR TİYATROSU “BALABAN AĞA”YI OYNAMIYOR 


Hayati Asılyazıcı:” Bu hükümet sürdükçe Rumelihisarı'nda oyun oynamayacağız”” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ru- 


melihisarı Yaz Oyunlarını durdurdu. 


Bir süre önce sergilenen "Kanlı Nigar" adlı oyundan sonra Taner Barlas'ın Fakir Baykurt'tan uyarladığı ve Suna Pekuysal'a iki tiyatro ödülü kazandıran "Tırpan" adlı oyu- nun sergilenmesi gerekiyordu. Kültür Bakanlığı, kendi yönetimindeki Rumelihisarı sahnesinde "Tırpan'ın sergilenmesini istemediğini sözlü olarak duyurdu ve sahneyi bu oyun için vermeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine "Tırpan" Rumelihisarında sergilenemedi 


Ancak İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolârı Yönetim Kurulu, Kültür Bakanlığının bu 


dı. 


sunulacağı bildirildi. 


amacıyla Yaz Oyunları programındaki üçüncü oyun olan Müsahipzade Celal'in "Balaban Ağa” adlı oyunu oynamama kararı kararı al- 


Şehir Tiyatrosu yöneticileri Rumelihisarında sergilenemeyen "Tırpan''ın yeni mevsimde kapalı salonlarda sürdürüleceğini belirttiler. "'Tırpan"'ın yeni mevsimde ilk olarak 
1 Ekimden itibaren Üsküdar Tiyatrosunda, 


Kültür Bakanlığının tutumuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hayati Asılyazıcı, "Bu hükümet işbaşında kaldıkça, biz İstanbul Şehir Tiyatroları olarak Rumelihisarında oyun sergilemeyeceğiz" 


lerin ölçülü şiiri de en iyi kullanabilen sanatçılar olmaları, ilk deneyleri biçim yönünden sağlam bir temele oturmuştur. Denebilir ki aruz-hece tartışması, serbest vezin tartışmasından daha uzun sürmüştür. 

Heceyle yazma eğilimi "Milli Edebiyat"'la başlatılır. Yaygınlık ve etkinlik yönünden doğrudur bu. Ama uçları eskilere giden bir serüven de söz konusu. 


Namık Kemal, Abdülhak Hamid'e Magosa'dan yazdığı bir mektupta, “parmak hesabıyla" bir oyun yazma- 


“sını öğütlemişti ona. Abdülhak Hamid 


"Nesteren"'i bu öğüt üzerine yazmıştır. 
Nedir ki Namık Kemal'in gözünün “Nesteren"' pek tutmadığına tanık oluyoruz. Bu çalışmayı beğenmemiş. ve hece vezniyle ancak “küçük lirik manzumeler" yazılabileceği kanısına varmıştır. Kendisinin ve Recaizade Ekrem'in yazdığı bazı küçük temalı şiiirler gibi. 


Namık Kemal'in kafiyesiz şiir yazmayı denediğini de öğreniyoruz. Böyle şiirler yazmıştır Magosa'da. Sonunda beğenmeyip vazgeçti. Kafiyesizdi bunlar, ama aruzla yazılmıştı. Hem vezinsiz, hem kafiyesiz şiir yazılabilir miydi? Yani serbest vezinle. Ziya Paşa 


SINAN ÇETİN 
ILK UZUN FİLMİ “SABAHIN ÇEKİMİNİ BİTİRDİ. 


da "Tartuffe" çevirisinde denemiştir bunu. 


Hece veznine en büyük saldırı Cenap Şahabettin'den gelecektir. Bakın ne demiş bu konuda: "Vezin sorunu bir edebiyat sorunu değil, bir müzik sorunudur. Uyum üstüne kesin bir düşünceye varamamış, hiç değilse notada ak ile karayı ayıramamış bir yazar aruzun değerini ve parmak hesabının “adem-i ciddiyetini" anlayamaz. Hecenin yöndeşleri, inanın, müzik duygusundan yoksun kişilerdir.” 


Ama uğradığı eleştirilerden sonra Cenap Şahabettin, zamanla, aruzu da yetersiz bulmağa başladığına, daha sonra hece karşısında dil değiştirdiğine de tanık olacağız. 


> 1933'te, "Anayurt"'ta yayımladığı Nazmımız ve Dil Meselesi" başlıklı yazısında özetle şunları yazacak: 


“Bilirim ki dilimiz Arap ve Acem sözcükleri içinden çıkıp da öz Türkçe halini alınca, eski aruz ona uygun bir müzik terazisi olmayacaktır. Çünkü aruz özellikle kısa ve uzun hecelerimiz de var. Bunlarla müzik sağlayabiliriz. Bunları iyi bir biçimde toplayıp dağıtırsak. Fransızca manzumelerden daha büyük bir müzik payı taşıyan şiirler yazabiliriz”, 


ix A 


sanatx edebiyat- 


Picasso: "Neden komünistim 


Pablo Picasso, 

Fransa'nın Nazi istilasından kurtulmasının 

hemen ardından, 5 

Ekim 1944'te Fransız 

Komünist Partisine girdi. 

Picasso, partiye katılış 

nedenlerini o sıralar 

New York'ta yayınlanan 

"New Masses" 

dergisinden Pol Gallard'a şöyle anlatmıştı: 

"Yazar olmadığım için size bir resimle yanıt vermek isterdim; ama renklerimi telle göndermek de pek kolay olmadığına göre size sözcüklerle anlatmaya çalışayım. 

“Komünist Partisine girmem, tüm yaşamımın, tüm yapıtımın mantıksal bir sonucudur. Şun- dan ki, resme hiç bir zaman kendisinden yalnızca zevk ya da eğlence beklenen bir sanat olarak bakmadığımı söylemekten 


gurur duyarım: Çizgi ile renk, benim silahlarımdı; bu yüzden de onları insanlık ve dünyaya ilişkin sürekli büyüyen bir bilgi edinme çabamda, bu bilgi hepimize daha büyük bir özgürlük verebilsin diye kullandım. Bana en gerçek, en doğru, en iyi, do-Zal olarak da en büyük sanatçıların çok iyi bildikleri gibi, her keresinde en güzel olarak gözüken şeyi, kendi bildiğimce anlatmaya uğraş verdim. 

"Evet, resmimle her zaman gerçek bir devrimci olarak savaştığım oduygusundayım. Ne var ki, şimdi bunun da yetmediğini görmüş bulunuyorum. Bu korkunç zulüm yılları, yalnızca sanatımla değil, olanca varlığımla dövüşmemin gerekli olduğunu kavrattı bana. 

"Komünistlere en ufak bir duraksama göstermeden katıldım; çünkü aslında ben en başından Partiyle beraberdim. Ara- 


Yıldırım Yiğiter” in resim 


baskıcı ve sansürcü tutumunu protesto etmek 


ppa sat 


dedi. 


ABD'de 60 bin sinema oyuncusunun grevine 5 bin de müzisyen katıldı 


Amerikan sinema sanayisinin kalbi Hollywood da 21 Temmuz'da başlayan sinema oyuncuları grevine müzisyenler de katılmaya başladı. 


tı. 1 Ağustos, Cuma günü Amerikan Müzisyenler Federasyonunun kararı üzerine 5 bin müzisyen de sinema oyuncularının grevine katıldılar. 


"Halı Türküsü" adlı kısa filmiyle taninan genç yönetmen Sinan Çetin, ilk uzun filininin gekimini bitirdi. 


"Sabah" adını taşıyan yapıtta türkücü Nizamettin Ariç ve Fikret Hakan başrolleri paylaştılar. 
Diğer rolleri de Nur Sürer, Şerif Sezer ve Erdinç Bora canlandırdılar. Görüntü yönetmenliğini Ertunç Şenkay'ın yaptığı filmde 


müzikler Nizamettin Ariç ve Arif Sağ'a ait. "Sabah'ın teknik di- 


rektörü, nise. Abdullah Kurtay 


Sinan Çetin “Sabah ta, maden işçilerinin yaşantısına eğiliyor, bir işçi ailesinin sorunlarını işliyor. Film Belge Film adlı yapımevinin bir ürünü. “Sabah''ın önümüzdeki dönemde çeşitli yabancı film şenliklerine gönderileceği belirtiliyor. 


e Ye | EY 4 .. oe sergisi İzmir” de sürüyor İzmir Anatolia Sanat Galerisinde, 23 Temmuzda açılan Yıldırım Yiğitler'in;özel , koleksiyon resim sergisi sürüyor. 
Alsancak semtinde, (1382-1383." Sok. No: 12/A/B/C Mustafabey) adresindeki Anatolia Sanat Galerisi, sergi ne- 


deniyle yaz sıcaklarına karşın sanatseverlerin uğrak yeri oluyor. 


Yiğitler'in sergisi 17 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. 


gon, Eluard, Cassou, Fougeron ve tüm dostlarım çok iyi bilirler bunu. Partiye daha önce resmen katılmamış olmama neden de benim bir tür alıklığımdır; çünkü hep yapıtım ve yüreğim bağlı ya, bu gerçek yeter diye düşünüyordum; oysa o benim kendi partimdi. 

"Dünyayı anlamaya ve ona biçim vermeye, bugünün ve yarının insanlarına daha açık fikirli ve daha mutlu olmaları için yardım etmeye en büyük kararlılıkla çaba gösteren, komünist partisi değil midir? Tıpkı SSCB' de olduğu, benim İspanyamda olduğu gibi, Fransa'da da en korkuşuz kişiler, komünistler değil miydi? Beni duraksatan şey ne olabilirdi? Kendimi bir şeye adamak korkusu mu? Oysa ben, hiç bir zaman kendimi Wondan daha özgür, daha tam kendim olarak hissetmemişimdir! 

"Bir de şu var; bir kez daha kendime ait bir ülkenin olmasına da çok sabırsızlanıyordum. Ben hep bir sürgün olageldim. Artık bir sürgün değilim. Sonunda İspanya'ya geri döneceğim güne kadar Fransız Komünist Partisi bana kollarını açmış bulunuyor. 
Ve Parti'de en saydığım kimselere, en büyük bilim adamlarına, en büyük şairlere ve Paris'in ayağa kalktığı o ağustos günlerinde gördüğüm bütün şanlı güzelyüzlere kavuşmuş durı ‘ayım: Bir kez daha kardeşleri n rasmdayım!" 


("The Call'ın 21 Temmuz -4 Ağustos 1980 sayısından) 


40 bin sinema oyuncusunun katılmasıyla başlayan grev, kısa sürede 60 bin oyuncuyu kucaklamış- 


GAZANFER ERYUKSEL 


İnce sanat hayalcilik 


Hayalcilik, karagöz oyunculuğu yani, çok uyanık bulunmayı gerektiren ince bir sanattır. Üçüncü Selim döneminin ünlü karagözcüsü Kasımpaşalı Hafız Beyin iki kez yaptığı dalgınlık budegerli ustanın sanatı bırakmasına sebep olur. Birinci unutkanlığı Beylerbeyinde yapılan bir sünnet düğünündedir. Hatasını ustalığı ile kapatır. 

Karagöz takımlarını düğüne önceden yardakçıfarı götürür, Hafız Bey düğüne arkadan gidermiş. O gün yardakçılarına düğün olduğunu söylemeden çıkmış. Cuma akşamı yalnız başına Beylerbeyine gitmiş. Yardakçılarını orada göremeyince aklı başından gitmiş ama, ne çare. O tarihte Şirket-i Hayriye vapurları da yok. Kayıkla Kasımpaşa'ya gidip gelse sabah olacak. Bir çare düşünmüş. Düğünün idarecisini : bulup gizlice anlaşmış. Perde kurmak için bir yatak çarşafı ileaktarlarda satılan karagözle hacivattan istemiş, k 

Vakit gelmiş oyun başlamış. Karagözle Hacivat meydana gelmişler. Ve muhavereye tutuşmuşlar, Muhavere Karagözde, karagözle hacivatın, ortaoyununda ise kavuklu ile pişekarın oyununun başındaki diyaloglarının bulunduğu ilk bölüme verilen addır. Muhavere kızıştıkça kahkahalar ayyuka çıkmış. İzleyenler gülmekten nerede ise çatlama derecesine gelmişler. Hiç kimse vaktin nasıl geçtiğini anlayamamış. Hafız Bey uygun bir yerde denk düşürmüş ve Hacivat Karagöz'e "artık Karagöz senin ettiğin kusurlar için lâzım gelen cezayı inşallah diğer bir cemiyete tertip ederim. Bu akşam, bu kadarla iktifa edelim." demesi üzerine ev sahibi açmış ağzını yummuş gözünü, "ne demek efendim seninle sabaha kadar üç oyun üzerine pazarlık etmiştik. Daha henüz birine bile başlamaksızın oyuna ara veriyorsun. Mukavelemizi tamamen yerine getirmeye mecbursun." diye feryad eder. 
Hafız cevap olarak, "evet efendim mukavelemiz öyleydi. Fakat hayal, geceye mahsus bir eğlencedir. Gündüz kabil ise mukaveleleyi icraya hazırım." diyerek percerenin perdesini kaldırmış ve herkes sabah olduğunu görüp şaşırmış. 

Burada bize düşen bu değerli ustanın önünde bir kez daha eğilmek oluyor doğal olarak. Bu anlattığım çekirgenin birinci zıplaması. Hafız'ın ilk unutkanlığı yani. Gelelim çekirgenin ikinci zıplamasına. Bu olay ise üçancü Selim'in huzurunda olmuş. 

Dili takılan Hayalci 

Hafız Bey bir gece Üçüncü Selim'in huzurunda hayal oynatır. 
Oyun, Karagöz'ün ağalığıdır. Kethüdası Hacivat, bir takım köleler ve câriyeler satın alarak Karagöz ağanın konağına getirir, Ağa Selim adındaki kölesine yüksek sesle seslenir. "Selim..." Üçüncü Selim latife olsun diye hemen cevap verir. "Buyurun." Bunun üzerine Hacivat, Karagöz'ün karşısına geçip “Eeey Karagöz, huzuru şahanede bir sürç-i lisan ettin ki, hiç bir zaman affı kabul değildir. Şevketmaap efendimiz sana Hacca ruhsat buyurdular. Artık tövbekar olup Hacca gideceksin." der. Ve hemen perdenin arkasındaki mumu söndürür, Üçüncü Selim telaşlanır.. 
"Hafız, vallahi latife idi. Kesme oyunu devam eyle." derse de Hafız, "Cenabı hak ömrü şevketinizi artırsın. Efendimiz, kusuru- mu af buyurdunuz. Lakin sanat itibariyle bu hala benden çıkmamalı idi. Madem ki çıktı, artik benim asla meziyetim kalmadı." diye cevap verir. Tövbe edip Hacca gider. 

Böylece, temaşamızın bir nice uslası da kuyruklu yıldız misa- li kayıp gitmiş hayal perdesinden 


Sinema oyuncuları grevi, Hollywood yapımcılarının örgütü Motion Picture and Broadcasting 


İndustries'in oyuncularının yeni ücret taleplerini kabul etmemesinden doğdu. Sinema oyuncuları, rol aldıkları filmlerin videokaset yoluyla çoğaltılıp satılmaları karşısında yeni 'ücret talebinde bulunmuşlar, kazanılmış yeni hakları doğduğunu savunmuşlardı. Şu günlerde müzisyenlerin de aynı konuda yapımcı örgütüyle olan anlaşmazlıkları sonucu greve katıldıkları bildiriliyo 

Öte yandan sinema oyuncularının mücadelesinin film yönetmenleri, senaryo yazarları ve bazı yapımcılar tarafından da 
desteklendikleri (o öğrenildi. 4 
Ağustosta da 20 Century Fox stüdyolarının önünde yapımcıların tutumunu protesto eden bir gösteri düzenlendiği haber alındı. 


60 bin sinema oyuncusuyla 5 
bin müzisyenin grevleri, sinema ve televizyon filmi yapımcıları- nın çalışmalarını önemli ölçüde aksatmış bulunuyor. Müzisyenler, haklarını almadıkları sürece çekilmiş bulunan sinema ve televizyon filmleri için dahi müzik yapmayacaklarını belirtiyorlar. 
Greve katılan sinema oyuncuları arasında Liza Minelli, Ann-Margret, Burt Reynolds gibi tanınmış adlar da yer alıyorlar. 


"Sürü” 
Paris'te 
6 sinemada birden 
gösteriliyor 


Yilmaz Güney'in senaryosundan yola çıkarak Zeki Ökten'in çevirdiği, geçen yıl İsviçre'deki Locarno Film Şenliğinde '"Büyük ödül", Ber lin ve Londra şenliklerinde de çeşitli özel ödüller alan "Sürü" adilı'film, Paris'te 6 sinemada birden 2 aya yakın bir süredir gösteriliyor. 


Türkiye'de çeşitli tartışmalara yol açan, anlatımıyla genellikle beğeni toplayan, içeriği yönünden ise olumsuz eleştiriler alan "Sürü", özellikle Yılmaz Güney'in Türkiye toplumuna yoksul, insanlara olumsuz, karamsar yaklaşımıyla dikkati çekiyordu. 


“Sürü” Paris'te genellikle olumlu eleştiriler alıyor. Film Güneydoğu Anadolu'nun yaşamına eğilmesi İle Batılı izleyici ve eleştirmenlerce övgü ile karşılanıyor. Ökten'in filmi, Paris'in şu altı sinemasında gösteriliyor: Racine, 14- Juillet Parnasse, UGC Opera, Biarritz, 14- Juillet-Bastille, 14- Juillet-Beaugrenelle. 


26.12.1979(1) 


Oktay Rifat, hem çarpıcı hem yumuşak imgelerle 


zenginleştirdiği şiirini belleklere çakıyordu 


Oktay Rifat'ın. (Bir Cigara İçimilni okurken anılarımı, geçmişimi kıpırdatanımaddesel, saf olmayan bir heyecan duydum. Sorunların dağlar gibi yığıldığı bölgelerinde emekleyerek beni ben yapacak şeyleri tünel karanlıklarında el yordamıyla arıyarak kırk türlü ipte hüner gösteren bir cambaz kimliğine girerek, alttan almayı kullanıp üste çıkmayı başararak bir yerlerine oturmak istediğim hayatın, özünden damıttığı şiirlerle büyülendim.(Mehmet Kemal, Cumhuriyet'te yazdığı bir yazıda bu şiirleri beğenmediğini belirtti).İçimde- ki güzele özlem ve şiddetli açlık bir süre giderildi, varlığım yeni uyumlar yeni dengeler kazandı. 

Oktay Rifat, bilgilerini, deneylerini ustalıklarını büyük yeteneğinin potasın da Pota Babıali deyimidir) eritmiş, özgün bir yapı kurmuştur. Sevincim hayranlığım, bütün hücrelerimde, kanımda, beynimde, duygularımda zıplayıp duruyordu. İlk bölümdeki kışa şiirlerin estirdiği rüzgar, uzun mısralı şiirlerden oluşan ikinci bölüme geçerken azaldı, dağıldı. Bir dinginlik başladı. 
Tenhalarda, kuytulardaydım şimdi; başdöndürücü, sersemletici devinimler- den iz yoktu. Ama doğa,doğayla içiçe bulunan nesneler, köyler, köylüler, dogadaki insan capcanlıydı. Evler, tarlalar, ağaçlar, sular, geceler, yıldızlar, gökyüzü, elle tutulacak gibi gerçekti, Oktay Rifat'ın sihirli fırçasıyla yaratılan o sonsuz ve görkemli tablodaki yerlerini alıyorlardı özleriyle, biçimleriyle konumlarıyla. Durumlar, durumların meydana getirdiği gizli, açık, sezgiye dayanan ilişkiler, ince elenip sık dokunuyor, hiçbir ayrıntı savsaklanmadan yansıtılıyordu. Bir bakış, bir bekleyiş, bir dalgınlık, bir düşünmeme anı duygulanmaların kökleri, nedenleri, karmaşıklığı yanyana dizilerek evrensel bir mozaik oluşturuluyordu. Biz bu mozaike insan eti yiyen, insanın değerlerini sıfırlaştıran (uygarlığın en kötü ürünü) beton kentlerin kıskacın- dan kurtulan ya da doğadaki mekanla özdeşleşerek bozulmamışı arayan bir aydının bakışıyla yaklaşıyorduk ama kendi. gözlerimizle görüyorduk, değerlendiriyorduk, güzellik fışkıran kaynaklara eğiliyorduk. Yüreklerimizdeki dolup boşalmaları, alış verişleri duyum .suyorduk. Her adımda, her köşede solayan, çalışan, üreten tertemiz. kir- 


lenmemiş insanlarla birlikte yürüyorduk. Onlar oluyorduk. 


Oktay Rifat, hem çarpıcı hem yumuşak imgelerle zenginleştirdiği şiirini soylu bir ressam titizliğiyle işliyor, bu eşsiz resimleri, görüntüleri, gözlem gücünü de katarak belleklere çakıyordu. 
(Çobanıl Şiirler)le başlattığı bu tarzın en seçkin, en gelişmiş örneklerini veriyordu. 'Sağol Oktay Rifat usta' dedim, (Bir Cigara İçimi)ni başucu kitaplarımın en üstüne koydum. Neşelendim 1slık çaldım, sokağa fırladım. Bazı mısraları tekrarlaya tekrarlayugörünür görünmez tehlikeleri umursamadan yürüyor, gazinoların, barların vitrinlerindeki artistlerin yarı çıplak fotoğraflarına bakıyordum. Bu, çokları takma ad kullanan artistleri görmek, iki satır konuşmak, cinsel bir kışkırtmanın hazzıyla coşmak için her gece binlerce liraya kıyan doyumsuzları, onların bunaltılarını düşündüm. Zavallılar! Mutsuzlar... Yazın sıcak günlerinde şenlikli bir kaç saat geçirmiştim. İş adamı arkadaşım Durmuş Karagül'ün elime sıkıştırdığı bir davetiye ile ve "Sen yazarsın böyle şeyleri yaşamalısın"' sözleriyle Çakıl Gazinosunda düzenlenen (Aksekililer Gecesi)ne gitmiştim. Upuzun sahneye yakın bir masadaydım. Komşularım birbirlerini tanıyorlardı, ben ise yabancıydım ve sıkıntılıydım. Sigara,içki içerek, fiks-menü'nün uydurma mezelerinden çöplenerek yüzlerindeki anlamları, davranışları gözlemleyerek eğleniyordum eğer sıkıntı çemberini parçalama girişimine eğlence denilirse... 
Mikrofon ayarlandı "Bir, iki, üç..." 


Prof. Yusuf Gökşen, bu gecenin anlam ve önemini belirten, Aksekilileri öyen bir konuşma yaptı. ömer Durugöl konuştu. Akseki Kaymakamı ilçenin özelliklerinden, insanlarının yapıcılığından, açıkgözlülüğünden, becerikliliğinden söz etti. Belediye Başkanı belediye işlerden, ilçenin eksikliklerinden, plandan, programdan başlayarak Aksekililerin cömertliğine kadar uzandı. Deniz Baykal'ın, Rifat Kaplan ın, Samsun Valisinin, İhsan Ataöv'ün bir tümamiralin tebrik telgrafları okundu, alkışlandı. Ünlü bilim adamları, sanayiciler, fabrikatörler, tüccarlar, parlamenterler yetiştiren bereketli bir yerdi Akseki. Varlıklıları ilkokullar, sa- 


nat okulları, imam hatip okulları, hastaneler ve Kuran kurslarıyla toplumun sosyal hayatına katkıda bulunmuşlardı, bulunuyorlardı. (Akseki Eğitim ve hayratı Derneği)ne bağış toplamak amacıyla piyangoya televizyonlar, radyolar, teypler, pikaplar, şofbenler, ocaklar, buzdolapları,, ütüler vs. konmuştu. Bir bilet yüz liraydı. Küçük bir kız torbadan çekiyordu numaraları. 
Kazananlar sevinçle haykırıyorlardı. 

Çekilişler sona erince Şarkıcılar sahnede göründü. Azra Balkan, güzel bir kadındı ama sesi özgün değildi. Sinema artisti Elif Pektaş, açık sarı saçları, kırmızı tül giysisiyle Romalı bir dilberdi. Sesi cansızdı, duyguları kıpırdatmıyordu. Gülistan Okan da kırmızılara bürünmüştü, saçları kumraldı, yüzünün en güzel yanları gözleriyle etli dudaklarıydı. Çok hareketliydi. (Kanım kaynadı sana) şarkısını söylerken dans ediyor, kusursuz vücudunu çeşitli kıvırmalarla sergiliyor, gözlerde ve gönüllerde şimşekler çaktırıyordu. Selçuk Ural, bal renkli giysileri, ciddi tavırlarıyla genç'eri etkiliyordu. Harbi- ye'de otomobiliyle bir binbaşıyı ezdiği olaydan bu yana öfkeliydim. (Bir şarkı çal/Dertlerimi zincir yaptım/Aç şişeyi doldur be meyhaneci) şarkılarını söyledi. Alkışlar müthişti, dakikalarca sürdü. Alkışların arasından fırlayan hayranlık sesleri birbirini izliyor, eller kollar sallanıyor, çiçekler koşturuluyordu. Birkaç kere eğilerek nazikçe selamladı, parmaklarının ucuyla öpücükler yolladı. Türkücü Nuray Akın, Hış hışı mı fış fışı mı ne ona başlayınca henüz hafif batı müziğinin tadını yitirmemiş kulakların sahipleri, külhanbeyce sözlerle sevgilerini sundular, avuçlarını çatlatırcasına alkışladılar. 
Nuray Akın da sarındığı siyah, ince giysisini dalgalandırarak Selçuk Ural gibi boyalı dudaklarına değdirip çektiği parmakiarıyla öpücüklerini yolladı.Mini etekli garson kızlar, gül saksıları, çukulata, çerez, sigara satıyorlardı. Gazinocu Behzat . bu yer aile bahçesiyken tanıştığım biriydi, içtenlikli değildik ama görmek istedim. Gelmiş, gitmişti... Hey gidi günler hey!... 
Süleyman, Sami (öldüler) öküz Ahmet ben erkenden bahçeye damlar, oynadığimız pişpiriklerle öğle vemeklerini, sigaraları, kahveleri, çayları yabancılara ısmarlatırdık... Yaşar Özel, kalın a- 


MUZAFFER 
BUYRUKCU 


ma içli, dokunaklı sesiyle (Sormadın halimi hiç/ İçimde kim vardır bir bilebilsen) şarkılarını okudu usulü erkanıyla. İnce bıyıkları, kıvırcığa yakın saçlarıyla bir Venedik gondolcusunu andırıyordu. Çağrışımlarla, anılarla allak bullak oldum. Akşam karanlığı bastırınca el ayak çekildiğinden boşalan Yenikapı'nın daracık, rutubetli Bizans kokan sokaklarında buluştuğumuz Rum ve Ermeni kızlarını düşündüm. Ufacıktık. Ağızlarımız sütlüydü. 
Aşk sandığımız derin bakışmalar, kol kola dolaşmalar, saç okşamaları, kaçamak öpücükler, yürek kalkınmaları ve tir tir titremeler bizleri delirtiyordu... 
Bardakdaki rakıyı bir dikişte bitirdim Yaşar Özel'i ayağa kalkarak alkışladım. 
"Bravo, yaşa " diye bağırdım... Yalnız mikrofon hikayesi bozuktu. Şarkıcıların seslerini madeni cızırtılar, çizgiler bozuyor, özelliklerini siliyordu. Müjdat Gezen, Başbakan Bülent Ecevit'in (olasılık, olanak) sözcüklerine yüklenerek, Süleyman Demirel'in (dün dündü bugün bugündür,va mı çaresi ) sözcüklerini yayarak, suya sabuna dokunmadan taklitlerini yaptı. Ama seyircilerin en çok Necmettin Erbakan'ın (inşallah bu anahtarla yüz bin tank, sekiz yüz bin traktör yapan fabrikaların kapılarını açacağız) demesini tekrarlamak güldürdü. Müjdat Gezen tahsildarları, spikerleri karikatürize etti, göçmen şivesiyle güreş. anlattı. Millet gülmekten kırılıyor, yerlere yatıyordu. Alkışlar, alkışlar!.:. İnsanları sevindirmek, rahatlatmak böylesine kolayken bu zulüm, bu baskı, bu cinayetler ne oluyordu? Niçin onlara mutluluğun kaf dağında bulunduğunu söylüyorlar, niçin boyuna yokuşa sürüyorlar, yarları tırmandırıyorlardı? Kelâj, mangıraj deyimleriyle ünlenen, kabak kafası ve çinlibiyıklarıyla komiğin bütün ayrıntılarını içeren Öztürk Serengil'le Müjdat Gezen (Lüks Hayat Operasını) söylediler. 


(DEVAM EDECEK) 


“ör saygı 
Kara ya 1921 | BÜTÜN ÜLKELERİN İş 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Tahrip edilen yağmalanacak dükkanların duvarlarına daha önce "çık", "defol" gibi yazılar yazılmıştı. 


ınlık 


İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKI 


BİRLEŞİN! | 


Tespit edilen kişiler 


MEHMET EKIN (Bakkal, Yeniköy e 


kaçanlara saldırdı), 
ARAP SÖYLEMEZ (aynı suç), 


CELAL (Hüseyin Kaltakçı' yı öldürenlerden), 

YAKUP (aynı suç), 

PAŞA (1 Noterde çalışır), FİKRET (Çimento Fabrikasından emekli), . 


ŞÖFÖR ZEKİ (Kuruçaylı taksi şöförü, altın dişli, silah dağıttı), 


ETMEM ÖZKADER (Meterolojide odacı, oğulları da.saldırıya katıldı), 


TURAN ARAS (Özel idarede memur) 


ADIL DAMAR (DSI'de MHP 


faaliyetlerine yardımcı oluyor), 


AMBAR IŞÇİSİ (Ortaköv ilçesi Karahacip köyünden DSI telsizlerini kullanarak örgütle irtibat kurdu), 


OKTAY HERGÜN (DSİ’ de çalışır), 


HÜSEYIN AHLATÇI (Esnaf 


Kefalet Kooperatifi.Başkanı), 


SIDDIK KOZANOĞLU, 


ALI IHSAN SOLMAZ (Edirne 


OSMAN (Marangoz İrfan Çetin” in 


kalfası), 


Gökç 


MEHMET DİKMEN (Marangoz), 


Göklerde cinayet 


Yönetmen: George Me Covan 


Oyuncular: Ralph Belamy, 


Polly Berge , Theodore Bikel, 


Sonny Bone ve Dane Clark 


Yapım yılı: 1975 


Batıda tölevizyon şirketleri film 


yaparlarken bir zamanın ünlü isimle- 


ya gayret ediyorlar. Amerikan ABC şirketi tarafından gerçekleştirilen bu- 


riyle yeni yıldız adaylarını biraraya günkü gösterilecek film de böyle kala- 


getirerek Hollywood'dan farklı olma- 


Radyoda neler var? 


TRT—1— 

Saat 19.15'de Salih Uygun'dan türkü dinleyebilirsiniz, Sanatçı. "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın", "Ben Gidiyorum Beylere", “A. 
şan Bilir Karlı Dağın Ardını", "Yalı Kenarında Zülfüm tararım” türkülerini okuyacak, 

TRT-2— 

14.40'da Türküler ve Oyun Havaları programında "Ankara Zeybeği", Neriman Altındağ Tüfekçi'den "Seher Vakti Sen Tarlaya Gidende", "Bahçe Duvarını Aştım", "Fidayda oyun havası", "Ada Yolu Kestane" ve "Alim" oyun havası yer alıyor. 

TRT—3— 

Hafif Batı müziği dinleyicileri için TRT—3'de saat 22. 
09'da Stüdyo FM adlı programda 80 dakika canlı olarak müzik yayını yapılacak. 


balik bir oyuncu kadrosuna sahip. Bir zamanın ünlü isimleri Fermando Lamas, Hugh O'Biian, Walter Pidgeon ve Robert Stack'ın Yanısıra Charlie'nin Melekleri disiziyle Türkiye'de tanınan Farah Fawcett'de oynuyor. Başrolde ise, her devrin aktörü Ralph Belamy var. Göklerde Cinayet polisiye filmlerden hoşlananların ilgisin çekebilecek bir film. 


KONUSU 


New York'tan Londra'ya hareket eden 5-0-2 sefer sayılı Jumbo jet uçağında New York Hava Alanı yetkililerine bir cinayet işleneceği ihbarı yapınr. Yolcular tedirgindir, mürettebat ise katil avına çıkmış herkese şüpheyle bakmaktadır. Bu arada bir yolcu kaybolur, 


ÜGD Başkanı, Çorum” un epinar köyünden, olaylar sırasında geldi) 


W 
D. 


Eğlence 


İzmir Televizyonun- dan Tümay Dane'nin hazırladığı programın ilk bölümünde "Sıtkı Beye Mektup Var" adlı oyun yer alacak. Nisa Serezli Tolga Aşkıner, Zeynep Tedü'nün oynadığı bu oyundan sonra 
Asu Maralman iki parça söyleyecek, Programa katılan diğer sanatçılar Saniye Can, Ayla Dikmen, Ruhan Deniz; Şakir Öner Günhan, Işıl Yücesoy ve Taner Şener. 


* 


TV'de Sinema 
Yunus Emre 


Yönetmen: Özdemir 
Birsel 
Oyuncular: Hakan Balamir, Tülin Örsek, Altan Bozkurt, Atıf Kaptan, Ali Şen, Feridun Çölgeçen 


Birinci bölümü geçti- 
Zimiz hafta yayınlanan 
“Yunus Emre" filminin ikinci ve son bölümü gösterilecek. Bu bölümde 
Yunus uzun ve zor bir yolculuktan sonra Taptuk Emre'nin dergahına ulaşır. Taptuk Emre'nin huzuruna çıkarılan Yunus'a Ulu Şeyh Emre ad verilir. İlahi aşk uğrunda yanıp. tutuşan Yunus'a yetişmesi için verilen görev ormandan odun taşımaktadır. 


ESMİ açıklamalarda hep halkın tahrik edilerek gale- yana getirildiğinden sözediliyordu. Ama görgü tanıklarının yaşadıkları, katliamın hiçte kendiliğinden meydana gelmiş bir olay olmadığını ortaya koyuyordu. 
Bugüne kadar yazdıklarınızın dışında, Çorum katliamının nasıl önceden planlanmış bir tertip olduğunu gösteren bir noktaya daha değinelim. 

Çeşitli mahallelerde olayları yaşayanlar faşistlerin hep bir sistem dahilinde saldırdıklarını anlatıyorlar 

Önce hepsi tepeden tırnağa silahlı olanlar geliyor. Sadece ateş edip, bomba atıyor, cam kırıp geçiyorlar, başka bir şeyle ilgilenmiyorlar. 

Onların ardından yağmacılar geliyor. Bunlar çoğunlukla  14- 
18 yaşında çocuklardan oluşuyor. Önceden belirlenmiş evlere giriyorlar, eşyaları dışarı çıkarıvorlar, bu eşyalar yükte hafif, 


HABER 
YORUM. 


Televizyonda bugün 
HABERLER 


Dizinin bugün yayınlanacak olan bölümünde Heidi günlerini neşeli bir şekilde geçirmektedir. Çiki'ye kaybolmamasını öğütler ama.. 


JETGİLLER 


Dizinin "Core askere gidiyor" adlı bölümü yayınlanacak. 


B. TV'DE SINEMA 


GÖKLERDE CİNAYET 


IFTARA DOĞRU 
ISLAM ÜLKELERİ 


Prora Íslam ülkelerin- den Endonezya ve Suudi Arabistan tanıtan bir belgesel haber yayınlanacak. 


Lİ HABERLER 
EĞLENCE 


İzmir Televizyonunun hazırladığı bir eğlence program izleyeceksiniz. 


TV'DE SINEMA 


YUNUS EMRE —2- 


HABERLER 


| @ Raif Erdem'i vuran asteğmen, ince esmer 1.70 boylarındaydı. 


“Gece saat 10'a geliyordu, kan kustu, biraz ferahladı. 
Sabah kardeşleri Ankara'ya götürdüler 


= © Bir ceset 


Ali Baydemir zannedilerek 


gömüldü. 


Ali Baydemir 


ertesi gün çıkıp geldi 


pahada ağır seçilerek getirilen vasıtalara dolduruluyor. 

Üçüncü grup ise kundaklamacılar. Hepsinin ellerinde benzin bidonları ile yağlı paçavralar sarılmış uzun sopalar var. Bunlar önden gidip her işi bitiren grupların ardından girdikleri sokaklarda sadece ev yakıyorlar. 

Bu saldırı biçimi bile, tek ba- 
„ṣina katliamın önceden planlanmış ve örgütlenmiş olduğunu ıspatlamaya yetiyor. 


Büyük kaçış 
Ü 


ÇEVLER, çiftlik pınarı, 

sarılık gecekondu bölgesin- de saldırıya uğrayanlar Osmancık yolundan kaçıyorlardı. Kaçanlar, kendilerini yakındaki Alevi köyü olan Yeniköy'e atmak amacındaydılar. Silahlı sal- 


dırganlar onlara ateş ederek ' 


kovalıyorlardı. 

Daha önceki olaylarda da anlattık. Kaçanlar bin kişi kadardı. 
Kadın çocuk ve yaralılar sağlam erkeklerini sırtında kaçıyorlardı. 
Yolda buldukları traktörlerin rőmoklarına doluyorlardı. 

İki ateş arasındaydılar. Arkalarından ateş edildiği yetmiyormuş gibi, o yoldan şehre inen köyler de vardı. (Bk. Dy haritası) ama bütün tahriklere rağmen olaylara karışmak istemeyen Sünni köyleri de vardı. 

Gürcü köyü bunlardan biriydi. 
Kaçanlardan yakalanarak bu köye teslim edilenler serbest bırakıldı. Faşistler" başımıza belamı açmak istiyorsunuz" denerek köyden kovuldular, 

Köprüalan (Uyuzgölü), Celilkırı, Çıkrık köylüleri, köylerinden saldırıya katılmak için inen birkaç kişisi olmasına rağmen, tahriklere katılmadılar. 

O sırada Yeniköy'de bulunan köylülerden biri bu kaçışı şöyle anlatıyor: 

"Şehrin üzerinden dumanlar yükseldi. Dumanlarla birlikte Üçevler ile Çiftlik halkı araziye dağıldı. Halkın arkasından bir sürü adam. silah atarak geliyordu. Köyümüz şehre yakın ve yüksekte olduğu için rahatlıkla görebiliyorduk. 

2 bin kişi kadar halk köye 
doldu. O silahlı kişilerde köyün altina kadar geldiler, sonra geri döndüler. Biz tabii Çorum'un durumunu bilmiyorduk ama halkın bağrışmalarmdan anladık. Kimi "evimiz yandı" diyor, kimi "kardeşimi götürdüler" diyor, kimi "annemi götürdüler" diyor. 

O sıradalskilip' asfaltından da 

- ateş çıktı. Siyah bir duman yükseldi. Arkasından silah sesleri geldi. Baktık ekinlerin içinde iki kişi kaçıyor, arkalarından da 8- 
10 kişi kovâlıyor. "Baba ben vuruldum gidemiyorum, beni kurtar diyormuş" adam da el edip bizi çağırıyor. Hemen bir trak- 
#örü koşturduk. Onları alıp getirdik. Oğlan çok ağırlaşmıştı. 
Kurşun sırtından girmiş, göğsünün altında kalmıştı. Biz ölecek diye telaşlandık. Çok yaralı vardı ama en ağırı oydu. Gece saat 10.00'a geliyordu, kan kustu. -O zaman biraz ferahladı. Sabahleyin kardeşleri Ankara'ya götürdüler. Sonra ne oldu bilmiyorum." 
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Birinci grup silahlı ve bombalılar, ikinci grup yağmacılar, üçüncü grup ev yakanlar. 


> Polis ve asker kurşunuyla ölenler 


Terlemezlere dışardan gelerek saldıranların geldiği Eskiekin yolu. 


Polis ve asker 


AVRUTURNA Mahallesi 
CHP Delegesi iRaif' Erdem cuma gecesi köpeklik bağları yetiştirme yurdu inşaatı yakınlarında öldü. O gece “faşistler oraya birikmiş ve saldırıya häzırlanıyorlardı. Saldırılacak olan mahallenin halkı ise onları kovalamak için oraya doğru geliyordu. O sırada oraya gelen askerler araya girdiler. "Siz geri dönün, biz güvenliği sağlarız, merak etmeyin" dediler. Bunun üzerine halk geri dönmeye başladı, Ama halk geri dönerken, bir asteğmen silahını ateşledi, Raif Erdem arkasından vurularak orada öldü. 
Raif Erdem'i vuran asteğmen, ince esmer, 1.70 boylarındaydı. 
Etievleri semtinde Eti Ortaokulu arkasında da bir polis panzeri halka ateş açtı. Birçok kişi yaralandı. Kasıklarından vurulan Mustafa Yıldırım, kaldırıldığı Sağlık Ocağında öldü. 


Hamile kadın Hatem Dursun ise, polis kurşunu ile Nadık semtinde öldü. 


Bir polis panzeri ile iki sivil otomobil faşistler tarafından ka- 


sıtlı olarak Nadık'a yöneltilmiş- * 


lerdi. Semtte dolaşıp birşey olmadığını görünce geri dönüyorlardı. O arada "adam götürüyorlar" diye bir laf oldu. Kadınlar panzerin önüne geçtiler. Panzer ateş açtı, Bu ateşle vurulan Hatem Dursun adındâki hamile 


. ölümle 


kadın orada yol kenarında can çekişerek öldü. 


Polisin başka olayları 


ÜSEYİN Oo Tahtasız cuma 

günü Ulukavak'ta ki kayınpederini ziyarete gitmişti. * Sokakta saldırganlara yakalandı. 
Başına bir çuval geçirilerek dövülmeye başlandı. O sırada sakallı bir ihtiyar vuranlara müdahale etti, Vurmaktan vazgeçip yol kenarına bıraktılar. Daha sonra oradan geçmekte olan panzer yaralı Hüseyin Tahtasız'ı aldı. 
Ama hastaneye götürmedi. Şehir içinde 2-3 saat dolaştırarak kan kaybından ölmesini beklediler. 
Sonunda polislerden biri dayanamâyıp, "İnsaf artık, görüyorsunuz ki ölmüyor" deyince yaralıyı yine Ulukavak'ta bir tarlanın 


içine bırakıp gittiler. Orada bu- 


lanlar tarafından hastaneye götürüldü. Hüseyin Tahtasız'ın amcası Mustafa Tahtasız da olaylar sırasında sekiz kurşunla yaralanmıştı. Ankara'ya götürüldü. Bir ay pençeleştikten o sonra ağustos başında öldü. 

Görgü tanıkları polisin buna benzer onlarca olayını görmüşlerdi. Bunların önemli bir kısmını katliamın nasıl cereyan ettiğini anlatırken. nakletmiş bulunuyoruz. 

Başka ölüler 
EHMET Şahinci, MHP'nin Çorum'da önde gelen isimlerindendi. Olaylardan önce çe- 


MEVLİT 


4 Temmuz Cuma günü polisler tarafından yakalandıktan 
sonra SSK Hastanesinde işkence ile öldürülen oğlum Tıp 


Fakültesi öğrencisi Süleyman Atlas'ın Palabıyık köyünde, .9 Ağustos Cumartesi günü mevlidi vardır. Bütün halkımız 


davetlidir. 


Babası Sadık Atlas 


şitli toplantılar düzenlediği ve bazı gruplara silahlanma önerilerinde bulunduğu biliniyordu. 

Cuma günü şehirde neler olduğu henüz Bahçelievler tarafinda. duyulmamıştı. Bahçelievler Camisinde Cuma namazını kılan Mehmet Şahinci, dönerken evinin önünde yolunu kesenler tarafından öldürüldü. 

Hüseyin Kaltakcı 65. yaşındaydı. Yarı deli olarak tanırdı. Cuma günü olaylar sırasında kaçırıldı. Ö'üsü altı gün sonra, 
1 Temmuz günü bir Sl kenarına 
atılmış olarak bulundu. Karısı kaçıranları görmüştü. Bu iki kişiyi Askerlik Şubesinde askere sevk yaptırırlarken yakalattı. 

Veli Solmaz'ın cenazesi köyüne götürülürken, Yaydigin köyü yakınlarında yakılmış bir âraba- nın içinde iki ceset bulundu. 
Bunların kayboldukları için aranan Ali Gündoğdu ve Rıza Ayvaz oldukları anlaşıldı. İkisi de boyunları kesilerek öldürülmüştü. 

Şu olay, katliamın boyutunu ve dehşetin derecesini. göstermesi bakımından örnek teşkil edebilir. 

Ali Baydemir adlı gencin babası oğlunun kaybolduğu gerekçesiyle savcılığa bâşvurmuştu. Savcılık adamı morga göndererek teşhis edilemeyen cesetlere bakmasını söyledi. Baba orada cesetlerden birini oğlum 


„diyerek aldı. Ali Baydemir sanı- 


lan kişi ailesi tarafından gömül dü. Ancak, ertesi gün gerçek Ali Baydemir sapasağlam vaziyette çıkıp 'geldi. 

Böylece bir kişi kimliği belirlenemeden gömülmüş oluyordu ama facianın daha büyüğu, bir babanın oğlu zannedeceği kadar cesetlerin tanınmaz hale getirilmiş olmasıydı. 


ir çok ölüde aileleri tara- 


.fından giyim eşyalarına bakıla- 


rak tanındılar. 


YARIN:Göç 


